
Heinrich	Schützmuziek:	Psalm	33	(Becker-Psalter)
Verheft	de	Heer	die	ons	verheft
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Verhoogt de Heer die ons verhoogt,
tot levenden wil helen;
die zich in Christus nederboog
on onze dood te delen .
Hij breekt het nee, die harde steen,
het blijde ja klinkt er doorheen ,
zingt op uit onze kelen.

Bezingt de Geest die uit ons zingt,
de springbron van het leven;
de liefde die tot liefde dringt,
die vraagt en ook wil geven.
Maakt hand en voet, maakt al uw kracht
tot werktuig van die liefdemacht,
zo wordt Gods lof geschreven.


