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God is liefde 
 
Boven woorden, boven beelden, 
boven water, boven licht 
krijgt Gods liefde een gezicht 
in de liefde onder mensen. 
 
Boven vreugde, boven zorgen, 
boven opstand, boven rust, 
staat de liefde die ons kust 
want in haar hand is God verborgen. 
 
In die mens van lang geleden 
die als eerste is gegaan, 
uit de dood is opgestaan 
is God aan het licht getreden. 
 
In het brood dat wordt gebroken 
en de wijn die wordt gedeeld 
wordt zijn leven doorverteld 
wordt Gods naam weer uitgesproken. 
 
In de liefde zonder grenzen 
onder mensen met elkaar 
daar wordt ons zijn naam gewaar 
God is liefde onder mensen.  
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Uit de redactie geklapt...
Lieve VAN DEN AMEELE

 

Plaatselijke en bovenplaatselijke 
informatie opnemen en doorgeven, 
dat is de functie van een kerkelijk 
tijdschrift. Als enig Nederlandstalig 
officieel orgaan van de VPKB wil 
INFO de communicatie naar binnen 
en naar buiten toe bevorderen; wil 
actueel, informatief, meditatief zijn 
en daarbij leesgewoontes binnen en 
buiten de kerk respecteren.  
 
Onze moderne leesgewoontes zijn 
eerder selectief. De lezer neme zelf 
de proef op de som : leest u uw 
dagblad van a tot z ? Waarschijnlijk 
eerder niet. Sommige titels springen 
meteen in het oog. Hier gebeurt een 
eerste selectie : doorlezen, een 
volgend artikel bekijken of later nog 
eens doornemen. Het werk van een 
redactieteam bestaat er in, de lezer 
via titel, ondertitel en eerste regels, 
genoeg informatie te geven, om dit 
soort beslissingen (in onderdelen 
van seconden) te kunnen nemen en 
geen belangrijke informatie te 
missen, ook niet indien er geen tijd 
is, om meteen het hele artikel door 
te nemen. Hoe langer een artikel, 

hoe eerder het “voor later” zal 
worden weggelegd.  
Een blad als INFO is er van 
afhankelijk, dat artikels en 
informatie worden ingezonden. Uit 
de verzameling die op redactie-
sluitingsdag voorligt, wordt het blad 

samengesteld. Dan begint het grote 
knutsel- en puzzelwerk, dat 
“eindredactie” wordt genoemd. 
Sommige artikels zijn te lang. 
Andere vergen veel leesgeduld om 
tot de informatiekern door te 
dringen en weer andere kunnen 
met een pittige titel en/of ondertitel 
een aardig stuk op weg worden 
geholpen. Aan het begin van een 
artikel behoren de belangrijkste 
informaties meteen te worden 
vermeld : indien mogelijk, dient de 

eerste zin een antwoord te geven 
op de vragen : Wie ?, Wat ?, 
Wanneer ?, Waar ?  Pas dan 
komen belangrijke verduidelijkende 
feiten aan het woord. Aan het slot 
hoort informatie thuis zoals, de 
betekenis van een gebeurtenis, 
nadere verklaring en eventueel een 
herhaling van reeds vroeger 
gegeven informatie.  
 
Een paar redactionele afspraken : 
indien mogelijk geen teksten met 
meer dan 5.000 tekens (spaties 
incluis) inzenden (=  1 DIN A4 tje). 
Een kort bericht is goed voor 1.000 
tekens. Wilt u wat meer informatie 
kwijt, dat kan in 2.500 tekens. 
Indien u met Microsoft Word werkt 
dan geeft het programma u de 
nodige informatie over het aantal 
tekens via het menu 
File/Eigenschappen/Statistiek. 
Indien u een bepaald artikel op het 
oog hebt, kan het zinvol zijn even 
met de redactie contact op te 
nemen, via e-mail, fax of telefoon. 
Dan weet de redactie, wat er aan 
komt en kan ook raad geven, wat 
de lengte betreft. De redactie 
behoudt zich voor, desgevallend 
artikels zelf in te korten en/of 
belangrijke informatie naar voren te 
nemen. Momenteel bevindt zich de 
redactie in een experimentele fase 
wat de layout betreft. 

 
 
 
 

Colofon 
 
Verantwoordelijke uitgever  
ds. Daniël Vanescote  
  
Redactieteam 
Mevr. Bea Smetryns-Baetens (layout) 
Mevr. vic. Lieve Van den Ameele 
(eindredactie) 
Ds. Dick Wursten 
 

Sluitingsdatum INFO mei 2003 
maandag 14 april 2003 uiterlijk om 9.00u.  
 
 
 

Prijzen 
 
� Prijs voor een individueel abonnement  € 10.50 
 
� Groepsabonnement vanaf minimum 5 exemplaren 

naar éénzelfde adres)                           €  8.70 
 
� Steunabonnement                           € 12.00  
 
Te storten op rekeningnummer 068-0715800-64 van de 
Verenigde Protestantse Kerk in België, Marsveldstraat 
5 -1050 Brussel. 

 
De redactie behoudt zich het recht voor om bepaalde artikels niet te publiceren, indien nodig in te korten en/of redactioneel te 
bewerken. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikels en slechts ten dele voor de stijl.  
 
Organisaties en bladen die niet tot de VPKB behoren en artikels uit het maandblad INFO wensen over te nemen, dienen dit 
schriftelijk aan te vragen.  
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Verloren paradijs ?
Ds. Daniel VANESCOTE

 
 
 
 

Midden in de Veertigdagentijd vóór 
Pasen gaan mijn gedachten naar 
“het lijden van de tegenwoordige 
tijd” zoals apostel Paul het zegt. Ze 
gaan meer in het bijzonder naar het 
conflict tussen Israël en Palestina 
en naar de mogelijke - zelfs 
waarschijnlijke - oorlog tussen de 
Verenigde Staten met de 
geallieerden en Irak ondanks de 
talloze oproepen van andere 

landen, kerken en allerlei 
organisaties tegen deze oorlog.  
Dichterbij is het lijden echter ook 
aanwezig nl. bij diegenen, die te 
kampen hebben met ziekte, die het 
slachtoffer werden van een 
ongeval, verslaving of geweld-
daad… Elke dag worstelen mensen 
met dit soort lijden. We slepen met 
ons mee de heimwee naar het 
verloren paradijs. Dit gevoel kunnen 

we op tegengestelde manieren 
dragen : ofwel met de wanhoop dat 
dit paradijs onherroepelijk verloren 
is ofwel met de hoop op een andere 
realiteit, waarnaar we kunnen 
streven.  
 
De boodschap van het lege graf 
geeft mij vandaag nog de zekerheid 
dat wij geroepen zijn om in die hoop 
te leven en dus ook in voortdurende 
strijd tegen lijdens- en doods-
krachten. 
Moge de moed van de Kerk - de 
moed van iedereen in de Kerk - 
verstevigd worden door het 
stralende licht van de opgestane 
Christus.  

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Schriftwerk 
Ds. Dick WURSTEN 
 
 
Nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen ? 
Vader, verlos mij uit deze ure ! 
    Johannes 12:27 
 
Zó lang is hij op weg geweest en nu is het zover : de ure is gekomen (12:23). Het moment suprème is daar. 
Bejubeld door het volk heeft Jezus de berg des Heren beklommen. Maar – vreemd – nu het dan eindelijk zover is, 
krimpt zijn ziel ineen en roept hij het uit : Vader, verlos mij ! Het lijkt Gethsemané wel. Terwijl de discipelen nog in 
zalige onwetendheid verkeren over de verdere weg van Jezus en de massa nog lekker het refrein van de psalm 
van de intocht  zingt (Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer) – toch zo’n fijn lied, psalm 118 – is 
bij Jezus blijkbaar een andere psalm naar boven gekomen : psalm 6. Die tekst drong zich aan hem op toen hij op 
de ezel Jeruzalem binnentrok. 
 
 

Mijn ziel is ten zeerste ontroerd 
en Gij, HERE, hoe lang nog ? 
Keer toch weder, o God, red mijn ziel 
verlos mij om uwer goedertierenheid  
Hoort u de overeenkomst. En die gaat nog verder :  
[Verlos mij o Heer...] 
want in de dood is Uwer geen gedachtenis 
wie zou U loven in het dodenrijk ? 

 
 
Terwijl de menigte jubelt, vraagt Jezus zich af : Wie zal u loven in het dodenrijk ? 
Zo op zo’n zonnige dag, met Palmpasen als iedereen welgezind is en goedgemutst, dan lukt het wel – God loven, 
maar wie houdt de lofzang gaande tot in de dood ? Jezus ziel is er ten zeerste van aangedaan : Verlos mij uit deze 
ure ! De schaduw des doods valt over de weg. De berg des HEREN wordt de berg van de binding en het offer : de 
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Over het management van de VPKB
VPKB sinds enkele jaren aan het zwalken –

wij-gevoel verder weg dan ooit
Dr. Guy LIAGRE

berg Moria (Gen. 22). Stapvoets nadert Jezus de voltooiing van zijn leven. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, 
Vader, verheerlijk uw Naam. Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden. 
 

 
Waar ik het met u over zou willen hebben 
 
 

Omdat ik haar liefheb 
 

inds enkele jaren is de VPKB aan het zwalken …het “wij” gevoel dat de eerste jaren na de fusie van 1978-
‘79 was ontstaan lijkt weggedeemsterd, en is verder dan ooit, aldus dr. Guy Liagre. “Niet omdat ik 
oplossingen bij de hand heb, maar omdat de VPKB mij zeer ter harte gaat en ik de kerk lief heb.” De 

redactie vroeg ds.S.H. Fuite om een reactie. Beide artikelen treft u hieronder aan. (Het artikel van ds. Liagre werd 
door de redactie ingekort.) 
 
 

De kern van het probleem : 
Zakelijkheid èn spiritualiteit 
Artikel 1 van de Constitutie en 
Kerkorde spreekt over de roeping 
van de kerk “om God te verheerlijken 
en haar hoofd Jezus Christus te 
belijden als Heer en Redder van de 
wereld”. Dat belijden is een 
gemeenschappelijke zaak, maar 
gefundeerd in het persoonlijke 
geloofsmoment. De VPKB kan enkel 
bestaan dankzij de betrokkenheid 
van de mensen die erbij horen. We 
vormen als kerk een lichaam en dat 
is iets anders dan een admini-
stratieve structuur. Er moet dus een 
goede combinatie gevonden worden 
tussen zakelijkheid en spiritualiteit. 
De kerkleiding moet in die zin 
duidelijke signalen geven door zelf 
vanuit een combinatie van evan-
gelische bewogenheid en zakelijke 
nuchterheid de hand aan de ploeg te 
slaan.  
 
Managers 
Aan de top wordt altijd geleid, 
daaronder meestal geleden en dat 
is in de kerk niet anders. Enerzijds 
wordt geroepen om een duidelijk 
management van de VPKB, ander-
zijds wordt ervoor gewaarschuwd.  
Ik gebruik het woord managen 
graag ook als het om de kerk gaat, 
al zullen sommigen daarvan 
steigeren. De VPKB is nu eenmaal 
óók een organisatie die je goed 

moet “runnen” en daar heb je nu 
eenmaal managers voor nodig. In 
het geval van de VPKB bestaat dat 
managementteam uit de synodale 
raad. Die synodale raad is immers 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de 
aanzet tot en de uitvoering van 
kerkelijke beslissingen. Bij hen 
komen alle lijnen samen.  
 
De synodale raad I 
Enerzijds tobt de synodale raad 
met het probleem, dat er nauwelijks 
wordt meegedacht vanuit de basis. 
Districtsafgevaardigden weten vaak 
niet veel meer dan wie er namens 
hen in de synodale raad zit, om van 
de lokale gemeenten maar te 
zwijgen. Het resultaat is dat 
voorstellen van de synodale raad 
door de achterban vaak zonder 
goede argumenten van tafel 
worden geveegd of zodanig 
verminkt dat de oorspronkelijke 
bedoeling verloren gaat. De argu-
menten om een voorstel af te 
wijzen zijn vaak dezelfde : te duur, 
onhaalbaar, er moet eerst intern op 
andere punten orde op zaken 
worden gesteld enz… Er wordt 
weinig meegedacht. Het resultaat is 
dat er weer een groep mensen 
gedemotiveerd is, waardoor de 
enthousiasmerende functie van één 
van de meest centrale raden in 
onze kerk wordt ondermijnd.  
 

De synodale raad II 
Anderzijds ontbreekt het de 
kerkleiding ook aan duidelijkheid, 
visibiliteit en communicatievaar-
digheid. Zeg wat je doet, doe wat je 
zegt en zeg wat je gedaan hebt 
luidt de fundamentele manage-
mentregel die  telkens weer met de 
voeten wordt getreden. Nooit, of 
bijna nooit, wordt door de synodale 
raad (behoudens het cenakel van 
de districtsafgevaardigden) in alle 
openheid naar de achterban (bijv. 
in INFO) gecommuniceerd wat er 
precies gaande is, welke beslis-
singen worden voorbereid, welke 
beslissingen werden genomen en 
hoe de beslissingen worden 
opgevolgd.  
 
Zeg wat je doet 
Niemand komt graag voor verras-
singen te staan. Daarom is de 
eerste regel : zeg wat je doet en 
zeg het vóóraf. Er moet worden 
gewerkt aan de informatielijnen en 
men moet beseffen dat niet alle 
informatielijnen even sterk zijn en 
voor alle doelen geschikt. 
Concreet: op de districtsvergade-
ringen komen maar een paar leden 
van iedere kerk. Info wordt al door 
een breder publiek gelezen. Maar 
de mail werkt wel – en snel. Daarbij 
is het ook belangrijk om te vertellen 
waarom men iets doet of beslist. 
Dat is van onschatbare waarde als 
het gaat om geloofwaardigheid en 
daarmee over motivering om mee 
te denken. Daarbij moeten we wel 
bedenken dat geschreven informa-
tiebronnen alleen maar comple-
mentair zijn aan de informatie van 
persoon tot persoon. Presentie is 
heel belangrijk.  Er moet worden 

S 
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Zoektocht naar een kerk op maat
Privatiserend geloof veroorzaakt zwalken

in bovenmaatse kerk
Ds. S.H. FUITE

gewerkt aan de visibiliteit van het 
centrale beleidsorgaan. 
  
Doe wat je zegt 
Een open-deur, maar wat wordt er 
vaak tegen gezondigd. Loze 
beloften zijn zeer demotiverend. 
Een beleidsorgaan moet er op 
toezien dat er wordt uitgevoerd wat 
wordt afgesproken. Talloze 
synodebesluiten van de afgelopen 
jaren werden nooit opgevolgd. 
Soms weet zelfs niemand meer dat 
bepaalde besluiten ooit genomen 
zijn. Dat werkt demotiverend en 
geeft het gevoel in een papieren 
kerk te leven die het vergaderen 
stelt boven het doel ervan : het 
samen naleven en uitdragen van 
de bijbelse boodschap. Voort-
gangscontrole is een typische taak 
voor de synodale raad : er op 
toezien dat wat werd afgesproken 
ook wordt uitgevoerd.  
 

Zeg wat je gedaan hebt 
Mensen willen resultaat zien. 
Zonder dat duidelijk wordt wat het 
resultaat is van de eigen 
inspanningen, houdt niemand het 
vol.  “Het heeft onze aandacht”, 
krijgt men vaak te horen, maar 
daarmee neemt de achterban geen 
genoegen. Men wil weten wàt er 
dan precies allemaal gebeurd is. 
Een werkplan vraagt ook om een 
evaluatie. Maar dikwijls wordt mist 
geproduceerd en worden zelfs 
argumenten als “er zitten nog veel 
kanten aan de zaak die u niet kan 
begrijpen, omdat u niet op de 
hoogte bent van het hele dossier” 
gebruikt om een fundamentele 
discussie de pas af te snijden. 
 
Tot slot   
Dat de VPKB de laatste jaren aan 
het zwalken is, is mijn gevoel. Ik sta 
daarin niet alleen. En dat sterkt mij in 
de overtuiging dat er een en ander te 

verbeteren valt. Misschien ligt het 
aan de communicatie. Dan kan een 
nieuw intern communicatiebeleid al 
veel oplossen. Misschien zit het 
probleem dieper. Dan moet dat 
aangepakt worden. De kloof tussen 
de beleidsmakers en de achterban, 
waardoor vrijwilligers alom – syno-
dale raad en elders – gedemotiveerd 
de pijp aan Maarten geven moet 
worden gedicht en dat begint met 
hierover eens serieus van gedachten 
te wisselen. Tot die discussie heb ik 
in deze bijdrage een bescheiden 
aanzet willen geven vanuit de 
overtuiging dat wij als lichaam van 
Christus meer dingen tot stand 
zouden brengen als wij minder 
dingen voor onmogelijk hielden èn in 
evangelische bewogenheid zelfkri-
tisch onze eigen structuren en 
interne communicatielijnen door-
lichten. 

 
 
 
 
 
 
 

Kerk niet populair - zelfs niet in 
de kerk 
Het geeft zwaar te denken dat wij, 
ieder zelf gegrepen door het Woord, 
er nauwelijks in slagen over de 
grenzen van de kerk heen deze 
gegrepenheid aansprekend te com-
municeren. Zelfs onderling is er 
grote moeite dit binnen de 
kerkstructuren te vertalen in goede 
omgangsvormen en heldere 
beleidslijnen. Weliswaar hoort een 
kerk van de Heer die zichzelf 
ontledigde, niet primair te denken in 
termen van succes en kwantiteit, 
maar dat je “de meerderheid in het 
kwade niet zult volgen” kan nooit 
voldoende reden zijn de minoriteit 
te verheerlijken.  
 

Steeds kleinere 
herkenningsvlakken 
Een wegebbend “wij-gevoel” wijst 
erop dat je niet meer goed weet 
waar je samen voor staat. Mis-
schien dat in plaatselijke gemeen-
ten waar het ‘goed’ gaat, dat gevoel 
er wel is : men bouwt samen iets 
op. Daaraan ontbreekt het velen in 
groot-kerkverband. De diepe oor-
zaak ligt in het antwoord op de 
vraag wat we geloven. Waar zijn we 
kerk voor, dragen we samen nog 
verantwoordelijkheid, en voor wat 
dan ? Ook ons geloven valt ten 
prooi aan individualisme en 
privatisering. We hebben elkaar – 
naar ons gevoel - niet meer echt 
nodig. Kerkgemeenschappen blij-
ven op zichzelf en doen de rolluiken 
dicht. Niet alleen als het om beleid, 
ook als het om bezinnende 
ontmoeting gaat. De A.K.V. 2002 

was voor de aanwezigen een 
prachtige dag, maar een kritische 
evaluatie legt bloot dat er van een 
groot aantal kerkgemeenschappen 
niemand te zien was. Onze 
plaatselijke kerken bestaan uit 
kerkmensen. Onder allerlei bestuur-
lijke en communicatieve problemen 
moet dààr de afbraak van het “wij-
gevoel” gezocht worden. Dan praat 
je dus over jezelf. Over gemeente-
leden, dat is kerkraadsleden - dus 
ook predikanten – inbegrepen.  
 
Nieuwe keuzes - oud 
spanningsveld 
Enerzijds geldt : ‘de basis van de 
kerk is de kerk aan de basis’. Het 
gaat om het concrete kerk-zijn op 
die bepaalde plaats, in de hoop dat 
het dienend mag zijn aan het 
spreken van God. Gemeenten 
vragen zich terecht af : wat draagt 
het behoren tot de Verenigde 
Protestantse Kerk in België bij aan 
het ter plekke gemeente van de 
Heer zijn ? ‘Anderzijds’ rijst de 
vraag : zijn wij ook kerk, een stukje 
van de wereldkerk, buiten de gren-
zen van onze plaatselijke gemeen-
ten, en willen we dat ook vorm-
geven ? Veelal wordt het boven-
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“Kerk in opbouw”

plaatselijk niveau een louter func-
tionele waarde toegedicht : admini-
stratieve hulp en toeleveringsbedrijf 
van af en toe een aardig ideetje. Is 
ons kerkverband al dan niet méér 
dan de optelsom van onze 
afzonderlijke gemeenten ? Daar 
wringt het schoentje.  
 
Onbegrip en onwil 
Onze V.P.K.B. is vaak weinig 
daadkrachtig. Voorstellen van de 
Synodale Raad worden echter niet 
alleen van tafel geveegd door 
gebrekkige communicatie of door-
dat de basis te weinig meedenkt en 
dus niet-begrijpend een voorstel 
amenderend uitholt. Ze worden ook 
afgeschoten omdat juist heel goed 
wordt begrepen waar het om gaat. 
Een pro-actief beleid dreigt bepaal-
de als rechten gekoesterde 
verworvenheden ter discussie te 
stellen. Dat is moeilijk te verteren. 
Als plaatselijke gemeenten duiken 
we weg in ‘klein-denken’ om te 
beschermen wat “wij” hebben. Dat 
is niet nieuw, maar wreekt zich des 
te meer wanneer je samen als 
kerkverband voor grote 
vragen komt te staan. 
Ziedaar het probleem van 
de leidende en lijdende 
top : een veranderende 
situatie vraagt om een 
adequaat reagerende 
kerk (beleid – manage-
ment) én dus om een tot 
verandering bereid draag-
vlak. 
 
Ruimer denken 
Het aantal vacatures is 
groot en zal voorlopig 
alleen maar toenemen. 
Ook nu we de weg zijn 
ingeslagen om enkele 
gemeenten te laten 
bedienen door ‘kerkelijk 
werkers’, zal dit nooit 
meer dan een deel-oplossing zijn. 
Al was het alleen maar omdat er 
ook te weinig gekwalificeerde 
kerkelijke werkers zijn. In het ras 
slinkende predikantencorps zitten 
nu al diverse multi-consulenten, die 
aan weinig anders meer toekomen, 
of - indien wel – een boven-
menselijke prestatie neerzetten. Is 
dat wat we willen ? Toch niet op 
termijn. Voor velen dreigt de kerk 
een bron van frustratie te worden, 
met schrijnende situaties die tot de 
vraag leiden : ‘heeft de kerk die ik 

liefheb, mij nog lief ?’ Gemeenten 
moeten aan nieuwe vormen durven 
denken, aan echt samenwerken en 
aan samen een predikant delen. 
Ook het onderling herdefiniëren van 
de predikantstaken van twee, drie 
plaatselijke gemeenten, kan een 
nieuw en vruchtbaar élan teweeg 
brengen. Het is de vraag of het 
verantwoord is daarmee te wachten 
tot het echt niet anders kan. 
Overigens, van beide nieuwe 
vormen zijn er in de V.P.K.B. al 
praktijkvoorbeelden. Veelzeggend 
dat waar het geprobeerd is, 
betrokkenen het als een zegen 
ervaren. 
 
Kleiner denken 
Plaatselijke gemeenten denken wel-
licht vaak te klein over de kerk, het 
management kan het wel eens te 
groot doen. Wat je doet, moet je 
goed doen. Dus moet je een grens 
stellen aan wat je wilt doen. Ook als 
dit nog maar eens sleutelen aan de 
kerkstructuur betekent. Ook hier is 
de vraag : waar zijn we kerk voor, 
wat moet er nu gedaan worden, wat 

is prioritair, wat minder ? En, hoe 
jammer soms ook, dat moet dan 
afgestemd op de mogelijkheden.  
 
Taken ‘erbij’ voor de predikant 
Als ik me beperk tot wat we als 
V.P.K.B. nu van onze gemeente-
predikanten verwachten, wordt me-
teen helder hoe dringend dit is. Er 
zijn niet alleen de vacante - 
consulentschappen-vragende - 
gemeenten, die zelf geen predikant 
kunnen leveren voor taken in groot-
kerkverband. Een aantal van onze 

kerkjes worden bediend door een 
vicaris of een aspirant-vicaris, die in 
een leerperiode bewust en terecht 
gevrijwaard wordt van meer dan 
een minieme taak in groot-
kerkverband. Wie al langere tijd als 
gemeente-predikant in de VPKB 
werkt wordt bedolven onder meer 
en meer taken in groot-kerkver-
band. Predikanten die én ervaren 
zijn én een ontwikkeld verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben, worden 
zo de lastendragers. Er blijken te 
weinig dragers voor wat een 
vreugde zou moeten zijn. Het 
gevolg is dat de plaatselijke 
gemeente de predikant steeds 
minder ziet (en indien wel, dan 
langzaam-aan bezwijkend), en zich 
terecht bedreigd voelt. Weer een 
extra factor om het “wij-gevoel” te 
kelderen en de predikant als “hun” 
predikant te claimen. 
 
Te weinig dragers of te grote 
last?  
Onze kerk wordt overeind gehou-
den door de inzet van talloze 
vrijwilligers, waaronder lekenpredi-

kers die voorgaan in 
vacante gemeenten 
of een gemeente-
predikant toch nog 
enkele broodnodige 
vrije zondagen bezor-
gen !  Een organisa-
tie als de V.P.K.B. 
heeft echter voltijdse 
krachten, of vaca-
tures voor voltijds 
predikanten. Er moet 
dringend een bezin-
ning komen over wat 
we nu als V.P.K.B. 
willen realiseren, en 
over het hoe en wie.  
Als we op een syno-
devergadering be-
sluiten Coördinato-
ren te willen, maar er 

vervolgens te weinig vinden of 
enkelen het na een korte tijd voor 
gezien houden, wat leren we daar 
dan van ? Ligt dat altijd aan een 
gebrek aan bereidwilligheid? Moe-
ten er nieuwe samenwerkings-
verbanden ontstaan tussen plaatse-
lijke gemeenten, om zo deel- of 
voltijds-krachten uit te sparen voor 
taken in groot kerkverband ? Of 
moet er misschien gewoon minder? 
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Een kerk op maat 
Gemeenten denken nogal eens te 
klein, beleidsmakers vaak te groot. 
Ik zoek een kerk op maat. Daarmee 

sta ik niet alleen. Zowel aan de 
basis als aan de top van de 
V.P.K.B. moet de visie op kerk-zijn 
aan de orde worden gesteld. Open 

en niet defensief. Geloven is een 
waagstuk, zeker als het concreet 
wordt en dus over ‘wij-samen’ gaat. 

 
Nieuws uit de synodale raad 
 
 
 

Pensionering 
 
Ds. Pierre DELANDTSHEER heeft 
laten weten dat hij vanaf 1 januari 
2004 met pensioen wenst te gaan.  
Dit betekent dat aan het overzicht 
van de vacante predikantsplaatsen, 
dat verleden maand gepubliceerd 

werd, de gemeente Namen moet 
toegevoegd worden (met een plaats 
van 1ste predikant). Ds. Tom MAHIEU 
werd tot consulent benoemd over 
deze gemeente. 
 

Dhr. Opperaalmoezenier Alfons 
LAUREYS gaat op 1 april a.s. met 
pensioen.  

 
 
 

Bevestiging 
 
Hoofdaalmoezenier, ds. Guy CAUFRIEZ, werd door de centrale raad van de ARPEE benoemd tot opperaalmoezenier 
voor de protestantse legeraalmoezenierdienst vanaf 1 april 2003. Op zaterdag 5 april a.s. om 10.30u. vindt er een 
dankdienst plaats ter gelegenheid van de bevestiging in zijn nieuwe functie.  
 
 
 

Verkiezing nieuwe voorzitter synodale raad 
 
Op de komende synodevergadering 
van 22 november 2003 zal de 
nieuwe voorzitter van de synodale 
raad verkozen worden. Het mandaat 
van ds. Daniel VANESCOTE loopt 
einde 2004 af en is niet meer 
verlengbaar.  

De Kerkorde van de VPKB bepaalt, 
dat een nieuwe voorzitter één jaar op 
voorhand verkozen wordt zodat hij/zij 
de tijd krijgt om zich in te werken in 
de lopende zaken.  
 

Zoals gevraagd op de laatste 
synodevergadering werd een 
werkgroep samengesteld die de 
procedure ter verkiezing van een 
nieuwe voorzitter zal leiden. Deze 
werkgroep wordt gecoördineerd door 
dhr. Wim TEN KATE.  

 
 
 
 

 
Nieuws uit de coördinaties 
 
 
 

VPKB Jeugdsite 
 
De VPKB jongeren hebben hun eigen plekje binnen het grotere VPKB geheel gekregen 
 

(http://www.vpkb.be/Jeugd of http://www.protestanet.be/VPKB/Jeugd/). 
 
Doelstelling is om naar 100 forumleden gaan (momenteel een 30-tal). Helpen jullie ons hierbij door de jongeren die 
u kent aan te spreken ? 
 
 
Namens de jongerengroep 
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Op bezoek bij de SOW kerk in Brussel :
tienerregiodag op 9 maart 2003

Pieter VAN VLIET
 

Marc VANDENBOSSCHE 
 
 
 

 
 
 

Zowel op eigen initiatief als op 
vraag van de synodale raad zijn er 
door OVV bevragingen gehouden 
van de lokale VPKB-gemeenten. 
Naast de vele verkregen informatie 
werd ook duidelijk dat er in de 
kerken een sterke vraag leefde naar 
ontmoeting en uitwisseling. 
 
Daarom zijn wij gestart met het 
organiseren van verschillende 
regiodagen. Hierbij willen we de 
jeugd van verschillende kerken bij 
elkaar brengen om elkaar beter te 
leren kennen. Bijkomend willen we 
bereiken dat ook de jeugdwerkers 
elkaar kunnen ontmoeten. Een 
verdere doelstelling van de 
regiodagen is dat ze voor 
verschillende kinderen, tieners, 
en/of jongeren een opstap kunnen 
zijn naar de themaweekends (zie 
vorige INFO). 
 
De tienerregiodag van zondag 9 
maart 2003 lag in het verlengde 
hiervan. Samen met tieners uit 
Mechelen, Hasselt en Brussel (Gent 

viel op het laatste nippertje weg), 
kwamen we samen in de zeer 
gastvrije SOW-kerk op de 
Graanmarkt te Brussel. De hele dag 
stond in het teken van het thema 
waar OVV dit voorjaar mee werkt : 
“vrouwen en mannen”.  
 
Samen met de gemeente werd 
gestart met de dienst in de kerk. 
Wanneer echter de kinderen naar 
hun eigen dienst vertrokken, zakten 
ook wij af naar de kelderruimte van 
de kerk. We leerden elkaar wat 
beter kennen, om nadien aan de 
hand van enkele pittige stellingen 
de discussie aan te gaan over 
enkele vooroordelen over zowel 
mannen als vrouwen. Na een 
lekkere kop soep en een hartige 
boterham was er een stadsspel 
voorzien in Brussel, gebaseerd op 
het actuele thema Vrouwenhandel. 
Tot verbazing van velen, bewezen 
de jeugdwerkers uit de 
verschillende gemeenten dat zij, 
ondanks de soms hogere leeftijd, 
nog heel wat in hun mars hadden. 

Met de groeten van ‘Manneke Pis’ 
en een fris drankje in de hand, was 
het uiteindelijk tijd om terug te keren 
naar de kerk. Hier werd nog voor 
een lekkere verrassing gezorgd.  
 
Met een hotdog in de hand werd er 
afscheid genomen. De tieners 
spraken af voor het komende 
tienerweekend (5-6 april). Ook de 
leiding had grootse plannen en 
maakte afspraken om met de jeugd 
bij elkaar op bezoek te komen. Na 
een zeer zonnige, plezierige en 
vruchtvolle dag, kunnen we stellen 
dat onze doelstellingen deze keer 
meer dan gehaald zijn. Wij willen 
dan ook graag de Graanmarkt kerk 
en in het bijzonder jeugdouderling 
Gerco Vanderlinden en Ds. Guy 
Liagre, bedanken voor de hartelijke 
ontvangst en de fijne 
samenwerking. 
 
Wil u meer weten over de 
regiodagen, wil u zelf ook uw jeugd 
in contact brengen met kinderen en 
jongeren uit andere VPKB-
gemeenten, of wil u ideeën voor 
een grootschalige activiteit, neem 
dan gerust contact op met OVV 
(ovv@vpkb.be of 03/226.91.95).  
Wij doen het niet vóór u, maar des 
te liever samen met u. 
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Derde oase van gebed en inkeer op
Brussel-Nationaal

Ds. Patricia FORCEVILLE

 
 
 
 

Drie protestantse kapellen voor 
reizigers, personeel en bezoekers.  
 
Op Hervormingsdag (31 oktober 
2002) werd de nieuwe kapel 
geopend voor het publiek. Een 
primeur voor de aankomende en 
vertrekkende passagiers uit de 
Schengenlanden. Vandaag bewij-
zen de reacties in het gastenboek 
het belang van deze rustige oase 
van gebed en inkeer. 
 
We zijn dan ook bijzonder trots op 
onze nieuwe gebedsruimte en zijn 
heel dankbaar voor alle morele en 
financiële steun die we mochten 
ontvangen. 
Het project nam vier maanden in 
beslag van voorstudie tot uitvoering 
ter plaatse. Vanwege Brussels 
International Airport Company 
(BIAC) was 15 mei 2002 aan-
vankelijk als realisatiedatum van de 
nieuwe terminal voorgesteld. De 

gevraagde deadline werd gehaald 
mits enorme inspanningen van alle 
betrokken partijen. De praktische 
uitvoering verliep vlot dank zij een 
goed voorbereid scenario. Jammer-
lijk was het evenwel om te moeten 
toezien hoe door andere collega’s 
deze limietdatum niet kon worden 
gerespecteerd. Na 5 maanden van 
vruchteloos wachten, besloot het 
comité luchthavenpastoraat una-
niem om de kapel definitief te 
openen op Hervormingsdag. 
De resultaat mag gezien worden en 
is bovendien een prachtig visite-
kaartje voor de VPKB. 
 
Architect Willy DE PRINS zorgde 
belangeloos voor het ontwerp en de 
coördinatie onder het toeziend 
argusoog van de aalmoezenier. De 
uitstraling en de stilte in deze kapel 
geeft de passagier meteen een 
gevoel van geborgenheid en 
omarming. De lay-out van de 

verlichting symboliseren de start- en 
landingsbanen. Het gedempt licht 
zorgt voor een rustgevend en 
sfeervol geheel in een toch zo 
hectische omgeving als een 
luchthaven.  
De Avondmaalstafel wordt gedra-
gen door een glazen voetstuk 
waarin een “zwevend” kruis te 
voorschijn komt. Het is samen-
gesteld uit een Romeins en Keltisch 
kruis. 
De Bijbelwand die zich achteraan in 
de kapel bevindt en meteen ook 
voor de nodige privacy zorgt, 
verwijst naar de keerkringen die 
naar elkaar toebuigen. Noord en 
zuid ontmoeten elkaar in verdraag-
zaamheid en vrede. 
 
Het zeer kleurrijk wandkleed waar 
de verbeelding haar gang mag 
gaan (“Imagination”) siert de aanblik 
van de kapel en werd vervaardigd 
door Catrien ORIE-MEUTER. 
 
Graag nodigen wij u uit om onze 
kapel te bezoeken tijdens uw 
eerstkomende reis zodat u zich kan 
vergewissen van uw welbestede 
giften. 
Met dank en hopelijk tot binnenkort. 

 
De nieuwe kapel bevindt zich in de A-pier boven de lounges van de luchtvaartmaatschappijen.  
De aalmoezenier (ds. Patricia FORCEVILLE) en haar medewerkster (mevr. Marie-Anne JONCKHEERE) staan 
steeds tot uw dienst. 
Tel. 02/753.68.77   -   Fax. 02/753.68.74   -   E-mail  Patricia.Forceville@biac.be 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Opvolgster voor vormingspredikant gevonden 
Nieuwe Volwassenenvormingswerker, nieuw decreet, nieuwe werkgroep – een nieuwe 
uitdaging 
 
Op woensdag 26 februari namen 
we in de Graanmarktkerk tijdens 
een mooie vesper afscheid van ds. 
Bert BEUKENHORST  als Volwas-
senenvormingswerker en Henri 
SINNAGHEL als secretaris voor het 
Volwassenenvormingswerk. Sinds 
de oprichting van het Volwassenen-
vormingswerk in de VPKB droegen 
zij dit werk als educatief en 
administratief medewerker. We 
willen hen langs deze weg nog-

maals bedanken voor hun grote 
inzet en onvermoeibare arbeid. 
Wij zijn bijzonder blij dat intussen 
de opvolging van beide heren reeds 
bijna rond is. Ds. Beukenhorst zal 
vanaf 1 mei opgevolgd worden door 
een vrouw met ervaring in het 
vormingswerk, Eefje VAN DER 
LINDEN.  
 
In de nieuwe werkgroep Toerusting 
zien wij met vertrouwen de toe-
komst tegemoet en hopen wij Eefje 

bij te staan in haar opdracht. Wij 
hopen dat de VPKB en de plaat-
selijke gemeentes, die het werk in 
het verleden mee gesteund hebben, 
eveneens hun vertrouwen aan Eefje 
zullen geven. In de komende weken 
en maanden zal er voldoende 
gelegenheid zijn om met haar 
kennis te maken. De opvolging van 
de post voor secretaris is nog niet 
afgerond. 
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Met de nieuwe educatieve en 
administratieve medewerker, een 
nieuw decreet en een nieuwe 
werkgroep aanzien wij dit een 
beetje als een nieuw begin, nieuwe 

kansen en een nieuwe uitdaging : 
wij verwachten dan ook uw vragen 
en reacties met het oog op de 
toekomst. 
 

Werkgroep Toerusting : ds. Saskia 
Ketelaar, dhr.Rolf Dokter, 
mevr.Tania Rutten en prof. Jaap De 
Lange.  

 
 
 
 
Even voorstellen... 
 
Eefje van der Linden, 37 jaar, gehuwd en sinds 8 jaar in België 
 
Op dit moment werk ik als educatief medewerkster bij de vormingsorganisatie van het Katholiek Universitair 
Centrum in Gent, een organisatie die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Motief waartoe ook het 
volwassenenvormingswerk van de VPKB behoort. 
Daarnaast ben ik met veel plezier kerkenraadslid in de VPKB-gemeente Gent-Noord Rabot. 
Hoewel het nieuwe decreet voor volksontwikkeling het ons niet gemakkelijker gaat maken, heb ik vertrouwen om, 
voortgaande op het werk van Bert BEUKENHORST en samen met de werkgroep Toerusting, het 
volwassenenvormingswerk duidelijk vorm en gestalte te geven. 
 

Eefje VAN DER LINDEN 
 
 
 
 

Nieuws uit de gemeenten 
 
 
Gospelchoir Chananja in België 
Nederlands Christelijk Jongerenkoor treedt op in Gent en Dendermonde 
 
Chananja is opgericht in 1991 met als doel evangelieverkondiging d.m.v. het zingen van liederen met een 
duidelijke boodschap. Dat gebeurt op een vlotte, swingende manier die voor iedereen verstaanbaar is.  
Het repertoire bestaat uit zes nummers van The Brooklyn Tabernacle Singers, opwekkingsliederen, ballades, blues 
en zelfvertaalde gospels. Er is versterking door slagwerk, basgitaar, keyboard, percussie, elektrische gitaar, blok- 
en dwarsfluit.  
 
Gent   08 april 2003 om 19.30u.  Protestantse Kerk Gent-Centrum 
       Hoek Brabantdam/St. Kristoffelstraat 
 
Dendermonde  11 april 2003 om 20.00u. Belgica, locatie Steenpoort 

Kerkstraat 117      
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oproep voor mensen met literair talent 
 
Heeft u poëtisch bloed door uw kerk stromen ?! Heeft de jeugd in uw kerk steeds de neiging om 

in rijm te praten ?! Betekent dichten voor u meer dan een kurk op 
een fles zetten ?! 
 
Dan is de “Literaire prijs VPKB jongeren” zeker iets voor u !! 
 
Drie protestantse jeugdwerkers uit Antwerpen, Boechout en Gent dagen de 
protestantse jongeren uit om hun gedachten op papier te zetten en mee te dingen 
naar zeer mooie prijzen. 
 
Meer weten ?  
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Surf snel naar http://users.pandora.be/ovv/poezie of www.vpkb.be/jeugd  
of neemt contact op met  
Katelijne Depoortere 
Pyckestraat 38 
2018 Antwerpen 
03/248.93.96 
katelijne.depoortere@tijd.com 

Boetepsalmen 
getoonzet in de stijl van late renaissance & vroege barok muziek door Willem Ceuleers 
uitvoering o.l.v. de componist door het Antwerps Collegium Musicum 

 
TOELICHTING 
 
De psalmen 
Al sinds de 6de eeuw staan een zevental psalmen bekend als 
boetepsalmen. Bijzondere betekenis hebben m.n. psalm 50 [51] (Miserere 
mei, Domine) en psalm 129 [130] (De Profundis clamavi) gekregen. Deze 
psalmen zijn in het hart van het gebedsleven van de kerk terechtgekomen, 
met name wanneer het leven op z’n grenzen stuit en de mens tot inkeer 
moet komen.  
 
De muziek 
In 2002 heeft Willem Ceuleers (o.a. kapelmeester St.Michielskathedraal te 
Brussel) de boetepsalmen getoonzet voor 3 tot 8 koren, met zangers, 
allerlei instrumenten en basso continuo. [koor = een groep instrumenten 
en/of  zangers]. Als muzikaal stijlmodel koos hij voor de muziek van de late 
renaissance & vroege barok (Gabrieli, Monteverdi). De sfeer verschilt per 
psalm en gaat van intimistisch-solistisch tot breed-uithalend. Uitgevoerd 
worden de psalmen 6, 37, 50 & 129 [rooms-latijnse telling].  

 
De uitvoerenden 
Het Antwerps Collegium Musicum brengt samen : gamba’s, trombones, violen, blokfluiten, ranket, dulcianen, 
orgels, klavecimbels en chitarrone. Met deze instrumenten zullen – in wisselende samenstelling – een sopraan, 
een bas, een bariton en een zangkoor de teksten zo proberen te vertolken, dat we verstaan wat ze te zeggen 
hebben, ook al is het Latijn. 
 
wijze van uitvoering 
De uitvoering (die dus in de vastentijd valt) is opgevat als een meditatief concert. Dat wil zeggen dat niet slechts de 
muziek, maar ook de inhoud van de tekst tot z’n recht moet komen. Enkele toelichtende & bezinnende interventies 
zullen de 4 muziekstukken om- en inkaderen.  
 
5 april 2003 : 
St. Jakobskerk (An:twerpen) 
20.00 uur 

6 april 2003 :
St. Kwintenskerk (Lennik)

15.00 uur
 
inkom vrij / vrije bijdrage 
meer info, surf naar : http://home.tiscali.be/wursten/boetepsalmen.htm 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

In de wandelgangen opgevangen... 
 

Prof. Jaap DE LANGE vernoemd als adviseur van nieuwe bijlage in 
“De Morgen” 
 
Dat “De Morgen” de religieuze toer 
op gaat met de een of andere 
bijlage, dat is wel vaker gebeurd. 
Aangenaam verrast is de aan-

dachtige lezer dan toch, bij het 
openslaan van de eerste aflevering 
van de nieuwe bijlage, “Het verhaal 
achter het Oude testament”. Daar 

wordt op pagina 3 Prof. Jaap J. DE 
LANGE van de Universitaire Facul-
teit voor protestantse Godgeleerd-
heid (UFPG) te Brussel vernoemd 
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als adviseur voor de Nederlands-
talige uitgave.  
Bij nader inzien blijkt, dat de krant in 
31 afleveringen het eerste deel (ca. 
260 bladzijden) van een reeds in 
1999 ook in het Nederlands 
verschenen boek, “Groot handboek 
bij de bijbel”  van de Britse auteur 

John BOWKER (een gemeen-
schappelijke uitgave van  Kok en 
Lannoo) verwerkt heeft tot twee 
wekelijkse porties. “Een gefun-
deerde inleiding op de bijbel”, zegt 
Prof. DE LANGE, adviseur voor de 
Nederlandstalige versie van het 541 
bladzijden tellende boek. “Hoewel”, 

aldus de professor verder, “men er 
goedkoper van af komt, door het 
hele boek te kopen. Dan heeft men 
er ineens ook het Nieuwe 
Testament bij.” (LVdA) 
 

Nieuws van hier en daar 
 
Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
 
Nieuw op de boekenplank  
Zojuist is De dood en de Bijbel 
verschenen, het jongste boek van 
de hand van Prof. dr. Klaas 
A.D.SMELIK, hoogleraar Oudtesta-
mentische vakken aan de UFPG. 
Dit rijk geïllustreerde boek met 
bijzondere vormgeving is in het 
kader van het Nederlandse 
boekenweekthema Styx : leven en 
dood in de letteren uitgegeven door 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
in samenwerking met het Vlaams 
Bijbelgenootschap. 
 
Geen geschrift heeft zoveel invloed 
gehad op onze visie op de dood als 
de Bijbel. In het boek De dood en 
de Bijbel wordt de plaats van de 
dood besproken in de Hebreeuwse 
Bijbel (Oude Testament), in het 
Nieuwe Testament en in het 
jodendom. Daarnaast is een keur 
van relevante teksten uit de Bijbel, 
het jodendom en de omringende 
culturen (zoals Egypte en Meso-
potamië) in vertaling opgenomen, 
terwijl in afzonderlijke kaderstukjes 
onderwerpen aan bod komen die 
soms een verrassend licht werpen 
op de bijbelse teksten. Zo ontstaat 
een veelkleurig beeld van opvat-
tingen en voorstellingen over de 
dood in bijbelse en nabijbelse tijd. 
Dit boek is geschreven voor een 
breed publiek. (Genaaide paper-
back, 128 blz. , € 15,00).  
 
Prof.dr.Klaas A.D.SMELIK (° Hilver-
sum 1950) is sinds 1990 hoogleraar 
Hebreeuws, Oudtestamentische 
vakken en Judaica aan de Univer-
sitaire Faculteit voor Protestantse 
Godgeleerdheid in Brussel en 
daarnaast gasthoogleraar Geschie-
denis van het Jodendom aan de 
Faculteit letteren van de Katholieke 
Universiteit in Leuven. Dr. SMELIK 
heeft verschillende boeken op zijn 

naam staan over de Bijbel en de 
oudheid. 
  
Ter herinnering : Barnard en Van 
Istendael 
De bekende auteurs Benno Barnard 
(Antwerpen) en Geert Van Istendael 
(Brussel) spreken in het kader van 
vier publiekslezingen over ‘Europa’, 
die worden georganiseerd door het 
Europees Oecumenisch Instituut 
van de Faculteit, over het thema 
Geloven in Europa ?  
Plaats : Universitaire Faculteit voor 
Protestantse Godgeleerdheid 
(adres, zie beneden). 
Datum : woensdagmiddag 9 april 
2003 van 14u00 tot circa 16u00. 
Entree : € 5, studenten gratis. 
Verantwoordelijke : Prof.dr. 
J.Wiersma (tel. 02-527.47.23). 
  
 
Voor wie de “chemie” van de 
Faculteit wil leren kennen 
Op woensdagmiddag 14 mei 2003 
houdt de Faculteit onder auspiciën 
van haar pr-commissie ‘open huis’. 
Deze opendeurmiddag is bestemd 
voor iedereen die de ‘chemie’ van 
de Faculteit eens van nabij wil leren 
kennen. Vooral aspirant-studenten 
worden op deze middag  verwacht. 
Aan de aanwezigen zal onder meer 
de nieuwe Europese onderwijs-
structuur (‘Bologna’), het bachelor/ 
master-systeem, worden uitgelegd. 
In de volgende INFO wordt het 
precieze programma medegedeeld. 
Intussen kan men voor inlichtingen 
terecht bij Prof.dr. J.J. DE LANGE 
(email : j.delange@vpkb.be).  
 
  
50 jaar Nederlandstalige afdeling 
UFPG 
De Nederlandstalige afdeling van 
de UFPG bestaat binnenkort 50 
jaar. De 50ste dies natalis (Het is 
overigens een ‘doorstart’. Men leze 

in dit verband het artikel van dr. Guy 
LIAGRE in het Nederlands 
Theologisch Tijdschrift van januari 
2003. Zijn uitvoerige en boeiende 
bijdrage is getiteld ‘Van wieg tot 
volwassenheid. 50 jaar Nederland-
stalig onderwijs aan de Universitaire 
Faculteit voor Protestantse God-
geleerdheid te Brussel’) zal worden 
gevierd op zaterdag 6 juni 2004. De 
feestcommissie onder voorzitter-
schap van oud-leerling en docent 
drs. Hugo Van de Walle is al een 
poosje met de voorbereidingen 
bezig. In volgende afleveringen van 
Info zal nader worden bericht over 
plannen, programma enz. Het 
belooft een sprankelende terug-
komdag van academische allure te 
worden, een dag waarop bijvoor-
beeld de vele alumi/ae elkaar nog 
eens kunnen ontmoeten en met 
elkaar van gedachten kunnen 
wisselen.   
  
 
Bijbelse overgangsrituelen en 
andere rituelen 
Interdisciplinaire studiedagen 
van de UFPG op 1 en 2 april 2003 
 
Rituelen in de Bijbel, kerkgeschie-
denis en liturgie… het programma 
wordt verzorgd door docenten, 
hoogleraars en studenten van de 
Faculteit. 
 
Inlichtingen en inschrijving bij :   
AM Reijnen, tel 02 / 657 18 50; 
annemarie.reijnen@euronet.be 
 
Plaats : De La Salle - Centrum, H. 
Placestraat 45, 1702 Groot-
Bijgaarden; tel 021463 17 53 
Let wel : Station halte Dilbeek        
Ring : Bergen Charleroi, afrit 
nummer 11 
 
 
De Faculteit op internet 
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De eigen website is te vinden op 
protestafac.ac.be.  Het emailadres 

is info@ protestafac.ac.be. 
 

___________________________________________________________________________________________ 
BUREAU UNIVERSITAIRE FACULTEIT voor PROTESTANTSE GODGELEERDHEID 
Secretariaat: mevrouw Anne Joué 
Bollandistenstraat 40 (bij metrohalte Merode, Montgomery of Thieffry + 5 min. te voet) 
B-1040 BRUSSEL (tel. 02-735.67.46 / Fax 02-735.47.31 / email ufpg@vpkb.be) 

Persbericht De Open Poort 
 

Paasnummer 
 
Het Paasnummer van De Open Poort gaat over ‘Feestvieren in de crisis’. Het 
bijbels artikel over Exodus 12 geeft de toon aan. Het eerste Paasfeest werd 
gevierd in Egypte, juist vóór de tiende plaag. De bevrijding wordt al gevierd 
voordat men bevrijd is! Het is een vieren midden in de crisis, een vertrouwen-
tegen-de-feiten-in. Ds. Greet HESLINGA vertelt ook van de betekenis van de 
‘sedermaaltijd’. In het verlengde daarvan is het laatste avondmaal een voorproef 
van het nieuwe verbond.  

Ook persoonlijk maken mensen soms een ‘uittocht uit slavernij’ mee. Een crisis kan een weg naar bevrijding 
betekenen. Het begint bij het geloof dat je eruit kan komen, bij het doorkrijgen van mechanismen en je er niet bij 
neerleggen. Dit basismechanisme werkt zowel individueel als collectief. Jacqueline SMELIK-CONINGS beschrijft in 
een pakkend verhaal hoe dat mechanisme psychologisch werkt. En politicus Nelly MAES beschrijft hoe de hoop op 
verlossing uit de vele vormen van slavernij mensen blijft drijven om alternatieven te zoeken. 
Verder leest u van  Gideon VAN ESSEN hoe er in de film ‘La vita e bella’ gespeeld wordt dat het leven mooi is, 
zelfs in een concentratiekamp midden in de oorlog. Hoe mensen met fantasie en humor de crisis kunnen 
uithouden. En zoals altijd zijn er in dit nummer weer mooie gedichten en illustraties. 
 
Abonnementen ad €19 per jaar en losse nummers zijn te bestellen bij : 
De Open Poort, Postbus 41, 2650 Edegem; deopenpoort@vpkb.be 
Zie ook : www.vpkb.be/DeOpenPoort 
 
Met dit paasnummer is er weer een speciale actie. Bij bestelling van minstens 10 nummers betaalt u slechts 0.62 € 
per nummer. Exclusief port. Opgave vóór 25 maart 2003. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

In memoriam 
 
“Als overtuigd Protestant een getuigenis laten horen in de wereld”  
In memoriam ds. C.A.F. VAN STIPRIAAN LUÏSCIUS 
 
In de vorige INFO werd het overlijden gemeld van ds. C.A.F. van Stipriaan Luïscius op 8 februari jl. Martin J. 
BEUKENHORST herinnert aan ds. VAN STIPRIAAN. 
 
Na de Nederlandse Hervormde 
Kerk gedurende negen jaar gediend 
te hebben kwam hij eind oktober 
1949 naar Gent, waar hij beroepen 
was door de gemeente aan de 
Brabantdam. Hij zal daar blijven tot 
begin 1964 om dan naar zijn 
vaderland terug te keren. Met grote 
toewijding heeft hij zijn gemeente 
gediend, zodat hij een zeer geliefd 
predikant was. In heel zijn voor-
komen en optreden was hij het 
toonbeeld van de wat stijve, deftige 
Nederlandse predikant. Toch heeft 
hij steeds moeite gedaan om de 
mentaliteit van de Vlaming te 
begrijpen en hij is daar ook vrij goed 
in geslaagd. 

Hij vond, dat de Protestantse Kerk 
in ons land te veel op zichzelf was 
ingekeerd en meer naar voren 
moest treden in de maatschappij, 
met name onder de universitairen.  
Daarom organiseerde hij in de grote 
pastorie aan de Coupure gespreks-
avonden voor belangstellenden uit 
de academische wereld. Het gaf 
dikwijls aanleiding tot zeer diep-
gaande gesprekken. In dezelfde lijn 
lagen ook de bijzondere kerkdien-
sten voor belangstellenden, die hij 
van tijd tot tijd op zondagmorgen 
voor een volle kerk hield. Het waren 
meer leerdiensten, waarbij een 
bepaald thema werd aangesneden.  
 

Het lag voor de hand, dat men in 
1960 op hem een beroep deed, om 
nieuwe impulsen te geven aan het 
leven van de gemeenten ontstaan 
uit het Silowerk. Hij aanvaardde 
deze opdracht naast zijn predi-
kantswerk in Gent. Onder zijn bege-
leiding kregen deze gemeenten een 
grotere zelfstandigheid. Zo bracht 
hij het voor elkaar, dat ze nauwer 
werden betrokken bij het beroe-
pingswerk, daar waar vroeger een 
voorganger werd benoemd door het 
Silobestuur. Van het blad “de Stem” 
(dat inmiddels bij gebrek aan 
voldoende abonnees ter ziele is 
gegaan) heeft hij een middel 
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gemaakt om een Protestants geluid 
naar buiten te laten horen. 
 
Reeds voor het tweede Vaticaans 
concilie zocht hij toenadering tot 
Rooms-katholieken, die open 
stonden voor dialoog. Hij zag deze 

ontmoetin

gen als een gelegenheid om onze 
benadering van het Evangelie 
duidelijk te maken aan mensen, die 
dikwijls een zeer vertekend beeld 
hadden van het Protestantisme. 
 
We houden aan ds. VAN 
STIPRIAAN de herinnering over 

van een toegewijde predikant, die 
ons er altijd weer toe aangezet 
heeft, om als overtuigd Protestant 
een getuigenis te laten horen in de 
wereld waarin wij leven.  

 
 

 

 
 

 
Radio  
 
Telkens op de 2de en de 4de woensdag van de maand 
op VRT/Radio 1 om 19.20u. behalve op zondag/Pasen 
om 11.05u.   
 
09 april   Radiopastoraat  
  dhr. Frank MARIVOET 
 
20 april   Rond - Bevrijding  
11.02u.  Hij is opgestaan en leeft ! 
  dhr. Frank MARIVOET 
 
23 april  Opstandinggeloof en crematie 
  dr. Guy LIAGRE 
 
Televisie 
 
Op zondag op Canvas ± 23.00u.  
 
30 maart “Met andere ogen” 
 
Zo noemt de PRO haar programma met Sylvie uit 
Kongo en Martin uit Nigeria. 
Want, met andere ogen willen wij kijken naar mensen 
die wij "anderen" noemen, de vluchtelingen, de 
asielzoekers.  

 
Wat is anders ? 
 
Anders is hun krachtige levensvisie, een visie die alles 
overspant, hun hele leven, ook in moeilijke tijden. De 
overtuiging dat er een doel is in het leven, dat God er is 
in goede en kwade dagen. 
 
Met andere ogen kijken naar Sylvie en Martin. 
Met andere ogen kijken naar ons zelf en ons doel in het 
leven. Als Sylvie uitgepraat is gaan we oliebollen 
eten.Als Martin uitgepraat is staat zijn verhaal op doek.  
 
Productie : Antoinette Panhuis - 02 230 52 22 
Realisatie  : David De Decker - 0495 412 473  
dddproductions@hotmail.com 
 
 
TV-Erediensten 
 
Op zondag op TV1 op 10.00u. 
 
20 april  Eurovisie-Paasdienst 

Nederlandstalig commentaar : 
Antoinette PANHUIS 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFO nr. 04 . blz.15 
 

 
 
 

Het synodebureau en de redactie van INFO wensen u  
gezegende Pasen. 

 
 
 
 
 

              
   Verenigde Protestantse Kerk in België 
  Protestantse Kerk  Samen op Weg   
       Nieuwe Graanmarkt 8 
  1000 Brussel    België 
 
 
             Zoekt   voltijds predikant m/v 

 
 

Onze “Protestantse Kerk Samen op Weg” Brussel is ontstaan in 1995 als samenwerkingsverband van de 
Gereformeerde kerk  (wettelijk erkend voor Overijse/Wezembeek Oppem/Tervuren) en de Hervormde kerk 
(wettelijk erkend voor Brussel). 
Onze gemeente is een open kerkgemeenschap en wil vrijheid scheppen om samen – persoonlijk en als 
gemeenschap – gestalte te geven aan ons geloof in Jezus Christus. Vanuit dit geloof richten wij ons tot de 
medemens.  
Het is een pluriforme gemeente bestaande uit leden met verschillende kerkelijke achtergrond. De leden wonen 
verspreid over het grondgebied dat zich uitstrekt in en rond de hoofdstad. De erediensten vormen een belangrijk 
moment van ontmoeting.  
 
De gemeenteleden zijn Nederlandstalig en functioneren in een tweetalige regio.  
Naast een vaste kern bestaat er een vlottend ledenbestand vanwege uitwisselingen met internationale instellingen. 
De gemeente bestaat uit ongeveer 40 % Belgen en 60 % Nederlanders. 
 
 
Profiel  
 
De gemeente hecht veel belang aan :  

- jeugd- en jongerenwerk  
- de pastorale en diaconale functie van de kerk binnen een grootstedelijke werkomgeving 
- het feit dat zij als Protestantse minderheid aandacht heeft voor interkerkelijke betrekkingen 
- de bereidheid met de collega-predikant een team te vormen en tot een zinvolle taakverdeling te komen 
- het feit dat de gemeente geholpen en begeleid wordt bij het realiseren van ons beleidsplan met oog voor 

veranderende omstandigheden 
 
 

Basisvereisten 
 

-  theologische opleiding  
- bij voorkeur ervaring in verband met bovenstaande taken 

 
 
Wij bieden  
 

- basisinkomen zoals gegarandeerd door de Belgische overheid op het niveau van een eerste 
predikantsplaats  

- een pastorie, in een aantrekkelijk woongebied (Zuid Oost Brussel), die zal worden gezocht in overleg met 
betrokkene 

- een vergoeding voor o. a. telefoon- en verplaatsingskosten 
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Inlichtingen/sollicitaties :   
 
Voor inlichtingen of het toezenden van een informatiepakket kunt u contact opnemen met : de heer H. Rooze, 
voorzitter beroepingscommissie, Romeinsesteenweg 896  -  1780 Wemmel   België. E-mail : Han.Rooze@ehb.be.  
Tel. 02 460 61 80. Wij zien graag uw schriftelijke sollicitatie met gedetailleerd CV en referenties, binnen de drie 
weken na het verschijnen van deze advertentie, op bovengenoemd adres tegemoet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Solidariteit 
 

Uw organisatie voor ontwikkelingssamenwerking 
Nieuw partnerschap opgestart 
 
De 6 eerste maanden van dit jaar zijn bijzonder druk : de boekhouding van 2002 
moet worden afgesloten, nieuwe acties dienen opgestart, er moeten verslagen 
over 2002 worden opgesteld, het actieplan 2004 moet voorbereid geraken, de 
lopende acties moeten opgevolgd worden… Dat alles vraagt bezoeken op het 
terrein en een aanzienlijk administratief werk. 
 
We beginnen dit jaar een nieuw partnerschap, met de Communauté Baptiste au 

Centre de l’Afrique (CBCA). Een actie van AIDS-bestrijding start met hen in het oosten van de 
Democratische Republiek Kongo, met als basis de stad Goma. Hilde PROOT zal ter plaatse zijn einde 
maart. Ze zal ook onze acties in Rwanda en Burundi bezoeken. 
De voorzitter van PS, Johan TROUKENS, zal haar in Burundi vervoegen om het project van de 
wederopbouw van huizen en scholen in Karusi op te volgen. 
Deze acties worden mede gefinancierd door de Belgische coöperatie (DGOS), door het Waals Gewest, 
door de Franstalige Gemeenschap, door verschillende Europese protestantse partners en… door u! 
Samen werken wij aan ‘de goede werken die God ons van op voorhand heeft bereid’. 
 
Contact :  Protestants Solidariteit, Marsveldstraat , 1050 Brussel 

Tel. 02/510.61.80   Fax 02/510.61.81   protestantse.solidariteit@vpkb.be 
 
Giften :   068-0669010-28    

(Fiscaal attest vanaf 30 EURO per jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO Nederlands 
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Met het voorliggende aprilnummer van INFO heeft een nieuw redactieteam het werk aangevat. Nog 
steeds is Bea Smetryns-Baetens de spil van de redactie. Daarnaast zijn Ds. Dick Wursten en Vicaris 
Lieve Van den Ameele de redactie ingestapt. Deze laatste rekent op nog meer versterking vanaf 1 mei 
a.s. in de persoon van de nieuwe Volwassenenvormingswerker.  
 
Bij deze danken wij ds. Bert Beukenhorst en de heer Paul Cornelis, voor hun jarenlange engagement in 
de redactie. 


