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Ic wil mi gaen vertroesten 
 
Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft ’t gestaan ten boosten, 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven :  
O Jesu, zie mij aan ! 
 
Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God ! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen’ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren :  
o Jesu, zie mij aan ! 
 
De tijd heb ik veloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild’ ik niet horen, 
in zonden was ‘k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan.  
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
O Jesu, zie mij aan ! 
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Steeds meer mensen. 
Met alle gevolgen vandien. 
Mensenzee. 
Mensenlief. 
Mensenleed. 
Mensendief. 
Mensenhaat. 
Mensenhulp 
Mensenmin. 
Mensenmacht 
Mensenrecht. 
Mensenroof. 
Mensenvlees. 
Mensenvrees. 
Menselijk. 
Mensenlijk. 
Mensenziel. 
Bloed roept. 
Wraak antwoordt. 

Recht vecht  
Troost hoop ? 
De aarde wordt steeds bekender 
terrein. 
Kranten van toen zouden geen nieuws
zijn. 
Liefde huilt. 
Liefde wacht. 
Liefde heeft lief. 
De hoop op een betere toekomst 
ontstaat bij gebrek aan beter. 
En ergens heb je dat verlangen: 
Diep down knalt je schietgebed: 
God, deel een klap uit.  
Sla de mond die vloekt. 
Stop de hand die slaat. 
Breek de man die misbruikt. 
Dit is geen wereld. 
Dit is de onderwereld. 
Begin opnieuw. 

Maar o wee, als het 
gebeurt ! 
O wee, als alles nieuw 
wordt ! 
O jee, als ik ook moet 
veranderen ! 
Is dat wat ik bedoel ? 
Moet alles op z’n kop ? 
Is dat werkelijk nodig ? 
Natuurlijk is God boos. 
De Maker is 
verontwaardigd. 
Zijn schepping is 
waardeloos geworden. 

Kopje onder…olijfblad gevonden
het verhaal van Noach in een jeugdig

kleedje
Dr. Egbert ROOZE

Antwerpen

Waar ik het met u over zou willen hebben 
 

 
Ik wil graag mijn blijdschap met u delen. 
Het feit dat we net (zondag 2 februari) 
een toffe, creatieve jeugddienst achter 
de rug hebben, die onze nieuwe 
jeugdwerker Edwin DELEN helemaal in 
elkaar heeft gezet, samen met ongeveer 
20 tieners. 
Er was ambiance, redelijk veel mensen 

(130), er werd gelachen in de kerk, een jeugdig koor verleende medewerking, we zongen onder 
begeleiding van piano en klarinet, de jeugd stelde zelf een geloofsbelijdenis op, er was een dialoogpreek 
op twee barkrukken, twee regenbogen van wel 8 meter elk – door de kindernevendienst gemaakt - 
werden door de kerk van achter naar voren doorgegeven én… het ging diep, bijna kopje onder, maar we 
kwamen er inhoudelijk uit. Een verslag : 
 
 
Voorbereiding 
 
De tienernevendienst (12-17 jaar) komt eenmaal in de maand samen onder leiding van twee twintigers. In de maand 
januari was men al begonnen met de voorbereiding van deze jeugddienst. Toevallig waren er in die nevendienst iets 
meer tieners dan gemiddeld (15 nu, gemiddeld een 10-tal) en begon men met de uitleg rond het thema van de 
aanstaande jeugddienst. Ook wilde men in kleine groepjes graag een geloofsbelijdenis gaan maken en daar ook in 
de dienst verantwoording van afleggen (zie verder : de Olijfblad-belijdenis). Daarnaast werd in de catechesegroep 
van de oudste jongeren (een 10-tal) ook nog verder aan de dienst zelf gewerkt : toneelstukje rond de figuur van 
Noach uitwerken, cartoon laten maken door ‘onze’ Leco om met de kinderen te bespreken, originele Onze Vader 
uitzoeken, voorlezers, bidders en collectanten vragen. Zeker niet iedere jongere wil dit doen – ‘je moet niet voor 
schut staan in de kerk’ – maar toch vonden we zo’n 10 jongeren die die klusjes wilden klaren.  
De kindernevendienst was ondertussen ook gevraagd om aan een ‘reuzenregenboog’ te werken, die dan in de twee 
rijen in onze kerk van achter naar voren moest doorgegeven worden. Na de Olijfbladbelijdenis werd dat ook vrolijk 
gedaan : we spreken ons geloof uit onder de boog van Gods mededogen en zorg. 
 
 
De wereld van Noach is ónze wereld 
 
In de Kyrie werd het aspect van de wereldsituatie heel indringend naar voren gebracht. Er staat niet voor niets aan 
het begin van het verhaal van Noach driemaal het woord ‘geweld’ : de aarde was vol geweld(enarij). Eerst kwam er 
een inleidende tekst geplukt uit ‘BeeldSpraak – de bijbel naverteld voor jonge mensen’ (uitg. Narratio), genoemd 
‘Kopje onder’: 
 
 
Kopje onder 
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Maar is het dan helemaal niks ? Zijn we weer terug bij af ?
Gaat alles ten onder ? Blijft er alleen maar niets over ?

Zelfs geen hoop dat het anders kan ?
Dat kan ik niet geloven.

Ik geloof in een mens die niet opgeeft.
Ik geloof in een boot die niet zinkt.

Ik geloof in een duif die een tak vindt.
Ik geloof in de onschuld van een kind.

Ik geloof in de veelkleurigheid van de regenboog.
Ik geloof in een God die niet loslaat.

 
Dan trekt Edwin dit door met actuele voorbeelden 
die op een bord met krantenknipsels zijn geplakt. 
Je ziet dat de wereld fundamenteel nog niet veel 
veranderd is ! Ondertussen zingen we Kyrie in 
bluesstijl, begeleid op klarinet en piano en vervolgt 
een jongere met de indringende tekst ‘Kopje 
onder’. 
 
Mooi dat zo’n veelkleurige groep van wel 15 
nationaliteiten deze dienst meemaakt en evenzeer 
de pijn voelt van het ‘Kopje onder’ als de hoop en 
de troost die in het verhaal van Noach zit. 
Betekent de naam Noach niet ‘troost’ en gaat het 
niet over een rechtvaardige familie Troost die anders in deze wereld staat. Weliswaar uitgelachen door een hoop 
mensen, maar toch gelovig doorgaat ? Ook dat wordt herkend ! Maar we zingen er vrolijk achteraan als Gloria: ‘Je 
louerai l’Eternel’ in vier talen!  
 
 
De Olijfblad-belijdenis 
 
Zes jongeren lazen elk een onderdeel voor. Piano speelde zachtjes ‘Wij zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, en 
iedereen kon via de projector de tekst volgen. Voor onze kerk was het nog meer betekenisvol omdat wij ook 
‘Brabantse Olijfberg’ heten. Het Olijfblad van de Olijfberg zijn juist onze jongeren, die in geloof en vertrouwen ook 
verder willen gaan en bouwen aan een creatieve kerk. Lees hun visioen maar: 
 
� Wij geloven in GOD die Vader is van velen, Schepper en Koning. 
 GOD heeft de wereld geschapen en zorgt voor ons en de dieren. 
 Hij leeft in ons. Hij is onze Bevrijder, Redder en Beschermer. 
 Tot Hem kunnen we bidden, want Hij steunt ons in moeilijke tijden en luistert naar ons, al zien we Hem niet. Wij 

zullen Hem eren tot in eeuwigheid. 
� Wij geloven in JEZUS die de Zoon van GOD is, gekruisigd werd en onze zonden meenam naar de Hemel. Hij 

heeft ons gered door Zijn dood. Hij heeft zieken genezen. Hij helpt ons en heeft iedereen lief. Hij verkort het 
verdriet van de mensen. Hij heeft de wereld veranderd. We zullen Hem altijd dankbaar zijn. 

� Wij geloven in de HEILIGE GEEST die de Geest van GOD is. Het is de Boodschapper van GOD, die ons de 
moed geeft om de verhalen door te geven en ons de kracht geeft om voor ons geloof op te komen. Hij verleent 
hulp aan de mensen die het nodig hebben en zorgt ervoor dat we gelukkig zijn. We hoeven niet bang te zijn, 
want Hij staat altijd aan onze kant en zet ons op het goede pad. 

� Wij vinden de BIJBEL belangrijk want daar staan verhalen in over GOD en JEZUS die ons kunnen helpen. Het 
is het Heilige Boek voor de christenen en een bindmiddel tussen gelovigen. De bijbel heeft goed nieuws voor 
ons en vertelt veel over mensen en hun geloof. De bijbel helpt ons een goed leven te leiden, want de 10 
geboden staan erin. Ieder van ons mag het lezen en zien hoe leuk het leven wel kan zijn. 

� Wij geloven in een KERK die er is voor andere mensen. Het is het huis van GOD met een grote toren, waar 
iedereen die gelooft samenkomt om te bidden. Een kerk waar mensen zich goed gedragen en elkaar helpen in 
moeilijkheden. Een kerk die openstaat voor iedereen, waar er geen verschil is tussen arm en rijk, zwart en wit, 
klein en groot. Een kerk waar iedereen thuis is. 

� Wij hebben een visioen van een toekomst voor de mens die oorlogsvrij is, zonder geweld, racisme en 
hongersnood. Een vreedzame toekomst, waar mensen lief, vriendelijk en eerlijk zijn voor elkaar. Waar mensen 
zich niet gedragen als beesten en er respect is. Waar niemand gepest wordt en iedereen beleefd is. Een 
toekomst zonder wapens en zonder misdaad, waar het goed is voor alle culturen. Waar vrede is en geen 
oorlog, waar verdraagzaamheid is en geen haat. Een sociale toekomst, waar iedereen gelijk en gelukkig kan 
zijn. Wij willen een samenleving met humor. Een toekomst waarin het goed is om leven en mensen de kans 
krijgen om opnieuw te kunnen beginnen. Wij zien een toekomst waar iedereen als broeder en niet als vijand 
leeft. 

 
Tenslotte 
 
De dienst duurde meer dan anderhalf uur. Afrikaanse tijden, noemen wij dat. Er gebeurt ook heel veel in zo’n viering. 
Het is niet ‘saai’ en ‘droog’. De barkruk-preek in dialoogvorm geeft ook een andere uitstraling. Het verhaal voor de 
kinderen met de cartoon van Leco. Het koor zelf dat zijn beste stemmetje voorzet… tof om zo gelovig te zijn en dat 
met velen te delen ! 
 
We hebben nog meer dan een uur nagekaart, gebabbeld, een verjaardag gevierd, koffie gedronken, enzovoort. U 
kunt wel raden hoe laat het was dat we voldaan huiswaarts keerden ! 
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Nieuws uit de synodale raad  
 

 

Verklaring van het Overleg van Christelijke Kerken in België 
 
Irak 
 
Nu de spanningen rond een oorlog 
tussen de USA en Irak oplopen, 
willen wij ons samen met de 
afgevaardigden van het Overleg van 
Christelijke Kerken in België 
eensgezind richten tot de leden van 
de plaatselijke gemeenschappen.  
 
Ons geloof in de enige levende God 
en onze liefde voor alle mensen 
drijft ons ertoe om ons verzetten 
tegen oorlog en te zoeken naar een 
vreedzame oplossing voor 
conflicten. Als Kerken bidden wij dat 
de volkeren van Irak en van het 
Midden-Oosten vrede, gerechtigheid 
en veiligheid mogen kennen en dat 
ook zij hieraan met hart en ziel 

zouden meewerken. Deze bede zet 
ons ertoe aan om vredestichters te 
zijn.  
 
Tegenover het groeiend geweld in 
Israël en de Palestijnse gebieden, 
waardoor zoveel gevoelens van 
haat en wraak worden gewekt en 
tegenover de bedreiging van een 
militaire interventie tegen Irak, 
bidden wij U, Heer : geef moed en 
vertrouwen aan allen die in deze 
landen van het Midden-Oosten 
ijveren voor vrede en verzoening en 
geef aan de leiders van de 
betrokken landen helder inzicht in 
hun grote verantwoordelijkheid. We 
vragen het U door Hem, die men 

Vredevorst noemt, Jezus Christus, 
onze Heer.  
 
Met dit schrijven wil het Overleg van 
Christelijke Kerken in België u, uw 
parochie of gemeenschap oproepen 
om te bidden voor vrede. Moge de 
Geest van God het hart van de 
mensen en van de politieke 
verantwoordelijken bezielen tot 
daden van vrede en verzoening.  
Wij verzoeken alle Kerken om 
eensgezind mee te werken aan dit 
getuigenis, om te bidden en om alle 
gelovigen ertoe aan te zetten om 
mee te werken aan de strijd voor 
een vreedzame oplossing voor deze 
conflicten.  

 
Kanunnik D. VAN LEEUWEN,  
Anglicaanse Kerk 

Kardinaal  G. DANNEELS 
Rooms-Katholieke Kerk  
 

Metropoliet PANTELEIMON,  
Orthodoxe Kerk  

Dominee D. VANESCOTE,  
Verenigde Protestantse Kerk 

 
12.02.2003 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Pastoraal medewerker 
Op aanbeveling van de commissie voor het predikambt, heeft de synodale raad besloten om dhr. Claude-Arthur 
DANLOY vanaf 1 februari 2003 in dienst te nemen als pastoraal medewerker. Tot eind 2003 is hij benoemd op de 
predikantsplaats te Liège Lambert-le-Bègue. Dhr. C.A. Danloy maakt zijn theologische studies af terwijl hij diensten 
verleent aan deze gemeente.  
 
Op aanbeveling van de commissie voor het predikambt heeft de synodale raad besloten om dhr. Gilbert 
SNAUWAERT vanaf 1 maart 2003 in dienst te nemen als pastoraal medewerker. Hij wordt benoemd voor de 
gemeente Anderlecht Nederlandstalig.  
Dhr. Gilbert SNAUWAERT was vroeger predikant van de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken.  
 
 

Overlijden 
Op zaterdag 8 februari jl. overleed plotseling mevr. Evelyne PEAN, lid van het districtsbestuur Franstalig Brabant. 
De begrafenisplechtigheid vond plaats op 14 februari jl. in de gemeente Boitsfort. 
 
Eveneens op zaterdag 8 februari jl. overleed ds. Cornelis VAN STIPRIAAN-LUÏSCIUS op 88-jarige leeftijd. Van 1949 
tot 1964 was hij predikant van de gemeente Gent-Centrum en hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor 
Protestantse Godgeleerdheid. Daarna heeft hij nog in Nederland het predikambt uitgeoefend.  
 

Partnerschap 
Op 22 januari jl. hebben voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken Luc 
DELAMEILLEURE en voorzitter van de synodale raad van de VPKB Daniel VANESCOTE de officiële overeenkomst 
ondertekend die het partnerschap tussen beide denominaties bekrachtigt.  
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Huidige situatie van de  

vacante predikantsplaatsen 
 
 
Predikantsplaatsen, erkend door de Staat Consulent Telefoon
  
WEST-HENEGOUWEN  
Baudour (2de predikant) *  
Frameries Claude GODRY 065/33.72.05
Haine-St-Paul (Jolimont) Mauricette DESPONTIN 071/34.21.32
Mons Jean-Claude LAMMERS 065/22.90.24
 
OOST-HENEGOUWEN – NAMEN- LUXEMBURG 
Courcelles Jeanne SOMER 02/687.83.41
Dinant-Morville * Ch. ASUKULU 071/32.35.89
La Louvière Bernard SCHUMMER 071/52.28.65
 
LUIK 
Liège Lambert-le-Bègue Georges QUENON 04/336.90.27
Liège-Marcellis (hulppredikant) 
Liège-Rédemption Florent SPITS 04/387.48.57
Nessonvaux  *  
 
FRANSTALIG BRABANT 
Bruxelles-Botanique (herfst 2003) 
Bruxelles-Musée (2de predikant) Guy LIAGRE 02/463.28.54
Ixelles (2de predikant) 
Louvain-la-Neuve (2de predikant)  *  
 
OOST- EN WEST-VLAANDEREN 
Ieper  Johan TEMMERMAN

Cor DE BEUN
056/21.49.52
050/35.50.84

Maria-Horebeke Johan TEMMERMAN 056/21.49.52
Menen Frans BLOKLAND 059/70.77.08
Roeselare Johan TEMMERMAN

Cor DE BEUN
056/21.49.52
050/35.50.84

 
ANTWERPEN-BRABANT-LIMBURG 
Brussel-SOW (2de predikant) 
Mechelen-Zuid (vanaf mei 2003) Steven FUITE 016/65.19.10
Tervuren Willy WILLEMS 02/305.80.81

* Predikantsplaatsen, niet erkend door de Staat
 
 

Legeraalmoezenierdienst 
 
De centrale raad van de ARPEE heeft besloten om bij het Ministerie van Defensie hoofdaalmoezenier Guy 
CAUFRIEZ ter benoeming voor te stellen voor de functie van opperaalmoezenier van de protestantse eredienst. 
Hierdoor zou dhr. Caufriez per 1 april 2003 opperaalmoezenier Alfons LAUREYS opvolgen.  
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Welkom op de 
synodevergadering van 22 maart 

 

Nieuws aangaande de synodevergadering 
 

 
Samen leven in de VPKB -  
Grenzen en rijkdom van het pluralisme 
 
Inventaris en uitnodiging 
 
Er zijn wateroppervlakten die lijken 
te bestaan uit uitgestrekte kalme 
wateren, maar die in werkelijkheid 
worden doorkruist door tegen-
gestelde stromingen. Wanneer u 
dan inscheept, kan het gebeuren dat 
u op een of andere oever aankomt 
waar u helemaal niet dacht aan te 
meren ! 
 
Ik zal niet zo ver gaan met te 
beweren dat de VPKB zo'n soort 
wateroppervlakte is... maar wie een 
goed geheugen heeft, weet maar al 
te goed dat de laatste jaren sommige 
synodevergaderingen grote 
spanningen hebben gekend. 
Soms waren die erg intens en 
werden er erg harde 
uitspraken gedaan. Daarnaast 
was er ook herhaaldelijk vraag naar 
het behandelen van moeilijke thema's 
en het behandelen van die 
onderwerpen die de bijzondere 
eigenschap in zich dragen de positie 
van de een of de ander te 
radicaliseren. 
 
Sommigen zijn blij met dergelijke 
spanningen die lijken op bijzondere 
stroomversnellingen. Ze zien daarin 
de rijkdom van een protestantisme 
dat niet zomaar zedig amen zegt op 
urbi-et-orbi-verklaringen van een 
stevige hiërarchie. Anderen betreuren 
juist deze spanningen. Voor deze 

mensen lijken ze teveel op een 
loslaten van oorspronkelijke waar-
heden en een duidelijke verwijzing 
naar nog ergere compromissen. 
 
Naar de een en de andere toegaan, 
hen uitnodigen tot gesprek, een 
ruimte scheppen die geen confron-
terende ruimte wil zijn maar juist een 
plaats waar men naar elkaar luistert - 
dat is het antwoord op die veelvuldige 
verzoeken van de synodale raad door 
de organisatie van deze synode-
vergadering van 22 maart. 
 

De dag van vandaag lijkt artikel 1 van 
de Constitutie van de VPKB de 
kleinste gemene deler te zijn binnen 
onze gemeenten. Wij durven geloven 
dat dit artikel niet in twijfel wordt 
getrokken maar dat daar de theorie 
ook ophoudt. Want met artikel 1 van 
de Kerkorde gaat het heel anders. 
Wanneer de leden van onze 
gemeenten de opdracht hebben 
gekregen om de geloofsverklaring 
van de Kerk uit te werken en actueel 
te maken, dan moeten tradities en 
spiritualiteit zich ook vrij kunnen uiten 
binnen het kader van deze opdracht. 
 

Zal het bijwoord "vrijelijk" een woord 
zijn waar sommigen zich aan zullen 
ergeren of is het juist een woord als 
een open venster dat voor anderen 
de frisse wind van de vrijheid bin-
nenlaat, een vrijheid waar de 
kinderen Gods zo op gesteld zijn? Is 
dat bijwoord "vrijelijk" de ruimte 
waarbinnen het pluralisme waar de 
Protestant zo op staat, zich kan 
uiten... en wanneer dat zo is, waar 
liggen dan de grenzen ? Want ieder-
een, wie men ook is en waar men 
ook staat, zal het erover eens zijn : 
grenzen moeten er zijn ! Het is nooit 

goed wanneer wanorde heerst. 
Pluralisme zonder grenzen 
wekt al zeer snel wanorde op 
en leidt recht naar die situatie 
die in het boek Richteren als 

een stekend refrein gehoord wordt : 
"en ieder deed wat goed was in zijn 
ogen ..." 
 
In het kader van deze dag van 22 
maart, wil de synodale raad iedereen 
oproepen zijn/haar verantwoordelijk-
heidszin op te nemen. In deze optiek 
worden zowel afgevaardigden als 
bezoekers uitgenodigd, die, naar wij 
hopen, talrijk zullen aanwezig zijn om 
deel te nemen aan de verschillende 
workshops. 

 
 
Programma 
 
Na de twee inleidende redevoeringen - prof. Gérard DELTEIL zal spreken over Pluralisme in de gemeenten van het 
Nieuwe Testament" en ds. Steven FUITE over Verdraagzaamheid, een essentiële waarde van de christelijke identiteit ? 
- en na de getuigenissen van de predikanten Dick WURSTEN en Marc DANDOY, worden aan de deelnemers vijf 
workshops voorgesteld.  
 
Zo kan men kiezen uit : 
- congregationalisme en presbyteraal-synodaal systeem 
- oecumene in de VPKB uitgaande van een controversieel punt : 
  de praktijk van de doop 
- euthanasie 
- de goddelijkheid van Jezus 
- het gezag van de Bijbel en het statuut van de Schriften 
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Verdraagzaamheid
Daniel VANESCOTE

voorzitter synodale raad.
 

 
 
Toegegeven : de synodale raad heeft 
weldegelijk gehoor gegeven aan de 
vele vragen, die tijdens de synode-
vergadering werden opgeworpen 
zonder daarbij de problematische 
thema’s uit de weg te gaan.  Genoeg 
stof tot nadenken en gesprek dus ! 
Iedereen zal de gelegenheid krijgen 
om deel te nemen aan twee 
workshops. Mogelijkheden genoeg 
om zich te stoten aan teksten, ideeën 
en zienswijzen van anderen... niet om 
de ander af te stoten ! 
 
Het gaat er in de eerste plaats niet 
om veranderd te worden in specia-

listen op het gebied van de ethiek of 
overtuigde theologen, maar juist om 
het wederzijds aanhoren en verstaan, 
het losweken van etiketten - in één 
woord : laten zien dat men mondig is 
en verantwoordelijk. Dat moet wel 
indien men dergelijke ervaringen wil 
bereiken... 
 
Want, dat zult u met me eens zijn, 
niet alles kan aan de orde komen. 
Zoals b.v. het zo gevoelige onder-
werp van de verhouding tussen de 
Kerken en de homoseksuelen. Dat 
kan een andere keer aan de orde 
komen. Voor het ogenblik, wetend dat 

de organisatie van zo'n dag risico's 
inhoudt, verwachten wij dat iedereen 
de rijpheid en de mondigheid laat 
zien die Christus van ons verwacht. 
 
Hier wordt ons de kans geboden, een 
hele dag lang, om datgene in praktijk 
te brengen wat wij de samenvatting 
van de wet noemen : "Gij zult de 
Here uw God liefhebben met geheel 
uw hart... en uw naaste als uzelf". 
 

Namens de synodale raad, 
Eric DELBEAUVE, 

Franstalige vice-voorzitter.  

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Interessant essay over tolerantie en verdraagzaamheid in de brief aan de Romeinen  
 

Tegenwoordig spreken veel mensen 
van de politieke, religieuze of 
filosofische wereld over verdraag-
zaamheid. En wij stemmen daar 
graag mee in. Maar tot waar leven 
of zijn we in overeenstemming met 
de boodschap van de Bijbel, dat is 
de vraag. Wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over tolerantie ? Als je naar 
het woord tolerantie of tolereren 
zoekt, zal je hoogstwaarschijnlijk 
niets vinden. Dat betekent echter 
niet dat de gedachte er niet 
voorkomt; men moet ze alleen onder 
andere woorden zoeken.  
 
Als je de Bijbel doorleest, zal je 
inderdaad verhalen ontdekken, 
waaruit een tolerant gedrag blijkt, 
maar vaker nog een intolerant 
gedrag. Ik heb de indruk dat de 
bijbelse verhalen wel geleidelijk 
meer naar tolerantie evolueren, 
maar misschien niet altijd in de zin 
die wij verwachtten. Van het kleine 
traktaat over verdraagzaamheid dat 
we in Romeinen 14 lezen, wil ik 
vandaag de voornaamste ideeën 
naar voren brengen. 
 

Aan apostel Paulus werd gevraagd 
om op zeer concrete gevallen te 
reageren. Luister maar naar de 
vraag die in Rome werd gesteld : 
mag een christen vlees eten ? In 
Corinthe kon men een variant van 
die vraag horen : mag een christen 
het vlees eten dat op de markt 
verkocht wordt ? Dat vlees kan 
immers geofferd zijn aan afgoden.  
In Rome is men dus radicaler : daar 
gaat het over het feit dat men vlees 
eet. Sommigen beweren inderdaad 
dat een christen vegetariër moet zijn 
omdat in het verhaal van de 
schepping alleen de vruchten en 
planten gegeven werden als voedsel 
voor de mensen en niet de dieren !  
Een andere betwistbare vraag die 
zich toen in Rome stelde was : 
wordt een andere waarde gehecht 
aan de verschillende dagen ? Men 
kent feestdagen, de eerste dag van 
de week en werkdagen. Twee 
opinies kwamen met elkaar in 
botsing :  
1.  aan alle dagen moet evenveel 
waarde gehecht worden;  
2.  bepaalde dagen zijn van meer 
betekenis dan andere. 

 
Ondanks 2000 jaar geschiedenis 
zijn deze vragen levend gebleven, 
met dat verschil dat zij vandaag 
onbenulligheden schijnen te zijn 
terwijl ze toen een voorwaarde voor 
of een uitsluiting tot het heil konden 
betekenen.  
 
Hoe zal Paulus antwoorden ?  In 
Corinthe antwoordde hij ongeveer 
als volgt : diegenen die de afgoden 
niet erkennen, hebben gelijk. Het 
vlees dat eventueel aan afgoden 
geofferd werd, verschilt dus niet van 
een ander stuk vlees. Je mag er dus 
van eten... en hij voegt eraan toe : 
geef echter geen aanstoot; eet het 
niet ter wille van zusters of broeders 
die het niet zo zien omdat het niet 
met hun geweten strookt. 
In Rome  zal zijn antwoord in 
dezelfde richting gaan : diegene die 
van alles eet, vergeet God niet want 
hij dankt God voor het voedsel dat 
hij tot zich neemt. En diegene die 
geen vlees eet, is ervan overtuigd 
dat hij zodoende God gehoorzaam 
en welgevallig is en ook hij dankt 
God voor het voedsel. Waarom 
verdenkt u elkaar ? Waarom 
oordeelt u elkaar ? 
 
Wat de vraag over de verschillende 
dagen betreft, zal Paulus ook geen 
partij kiezen : diegene die van 
mening is dat bepaalde dagen in ere 
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moeten gehouden worden, doet dat 
omdat hij op die dagen in het 
bijzonder God wil aanbidden en 
lofprijzen. Diegene die aan alle 
dagen evenveel waarde hecht, 
meent dat zijn hele leven in Gods 
handen is en dat alle dagen van zijn 
leven dus even belangrijk zijn. 
 
Dat is het “pluralisme” van apostel 
Paulus, een verbazend pluralisme. 
Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat 
het niet gaat om een pluralisme uit 
onverschilligheid. Integendeel. 
Paulus heeft de motivaties van elke 
partij goed gesitueerd en vraagt van 
daaruit pluraliteit voor de verschil-
lende overtuigingen; in het laatste 
vers van hoofdstuk 14 dringt hij daar 
zeer sterk op aan : al wat niet uit 
geloof, uit overtuiging is, is zonde.  
 
Dialoog en pluraliteit van stand-
punten zijn slechts mogelijk indien 
vaste overtuigingen aan de basis 
liggen, wanneer men zich niet 
bedreigd voelt door het feit dat de 
ander een uiteenlopende mening, 
een andere houding heeft. Maar niet 
iedereen is overtuigd van zijn 
standpunt. En dat leidt apostel 
Paulus ertoe om te spreken van 
sterken en zwakken. 
 
Waarschijnlijk zal niemand zichzelf 
rangschikken onder de zwakken. 
Iedereen verbeeldt zich liever sterk 
te zijn. Maar... 
Wie zijn die sterken en die 
zwakken? Al naargelang de situatie 
zeggen we misschien : de zwakken 
zijn enggeestige mensen, die steun 
nodig hebben, die duidelijke en 
nauwkeurige aanwijzingen nodig 
hebben voor hun handel en wandel; 
misschien blijven zij ook wankelen in 
het geloof.  Anderzijds denken de 
sterken van zichzelf : ik ben vrij; ik 
wil en zal vrij blijven; ik heb geen 
puntjes op de “i” nodig. Deze men-
sen zullen inderdaad een ruimden-
kend, progressief, liberaal, vrijzinnig 
standpunt innemen.  
 
In dit 14de hoofdstuk van de brief 
aan de Romeinen lees ik een aantal 
vermaningen die meer aan de 
sterken worden gericht. 
In het eerste vers : aanvaard de 
zwakke in het geloof. Het is 
gemakkelijk om bekrompenheid of 
een geloof dat krukken nodig heeft 
en dat een goed afgebakende weg 
nodig heeft, in het belachelijke te 

trekken. Hier herkennen we mis-
schien de houding van een sterke, 
die denkt dat hij vrij is en verder 
staat in het geloof. Dat is mogelijk ! 
Er wordt van hem echter gevraagd 
om eerbied te hebben voor de 
andere, die in het geloof niet op 
hetzelfde niveau staat of aan 
dezelfde snelheid vooruitgaat.  

 
• Een eerste vermaning dus : 

openstaan voor de zwakke met 
het idee, dat de zwakke niet 
perse gelijk heeft, maar toch 
elementen en argumenten kan 
aanbrengen, die redelijk zijn en 
ook mij kunnen aanspreken.  

 
• Tweede vermaning (vers 4) : we 

ontmoeten de welbekende 
vermaning van Jezus om niet te 
oordelen, om te erkennen, dat de 
andere misschien een splinter in 
het oog heeft, maar dat het niet 
uitgesloten is dat ik een balk heb 
in mijn oog. Hier neemt Paulus 
het gebod van Jezus over : wie 
ben je om te oordelen ? In feite is 
het geen vraag, maar een bevel 
dat gericht wordt zowel aan de 
sterke als aan de zwakke. De 
ene spot vlug met de angst-
valligheid van de zwakke en 
wordt sarcastisch; de andere 
doet de kritiek en het oordeel 
over alles, af als onvergeeflijk 
laxisme en ontrouw tegenover 
het Woord Gods. 

 
• Derde vermaning (vers 13) : laat 

ons ophouden elkaar te oorde-
len, schrijft Paulus, maar leer uw 
medechristen geen aanstoot te 
geven (deze vermaning geldt 
zeker voor de sterke); vermijd 
om de oorzaak te zijn van de 
schande en de val van de 
andere.  Hier raken we een erg 
gevoelig punt aan: de manier 
waarop Paulus spreekt over 

verdraagzaamheid. In eerste 
instantie vroeg hij dat iedereen 
afstand zou doen van een kwaad 
oordeel over de ander. In tweede 
instantie, waar wij meestal 
denken dat de enggeestigen 
ruimer moeten denken en toe-
staan dat anderen een breder 
standpunt innemen, stelt Paulus 
het tegenovergestelde : dat de 
sterke die breeddenkend en vrij 
beweert te zijn, afstand doet van 
zijn vrijheid uit bezorgdheid voor 
de zwakke, zodat deze niet ten 
schande wordt. Deze stelling 
keert het begrip van verdraag-
zaamheid helemaal om.  

 Volgens Paulus vraagt de 
christelijke liefdadigheid dat de 
sterke afstand doet van zijn 
ruimdenkende ideeën; indien de 
breeddenkende werkelijk zo 
sterk is als hij beweert, zal hij 
bereid zijn een dergelijke 
toegeving te doen. Hij houdt de 
overtuiging, die het geloof hem 
geeft, voor zichzelf en voor God 
en pronkt er niet mee met de 
bedoeling te choqueren.  

 
• Vierde en laatste vermaning 

(vers 19) : laat ons zoeken naar 
hetgeen vrede en onderlinge 
steun bevordert; een vermaning 
die aan beiden gericht wordt, aan 
de sterke en aan de zwakke; een 
uitnodiging om gematigd op te 
treden als men er een nogal 
uitgesproken mening op na-
houdt. We moeten inderdaad 
toegeven dat veel scheidingen in 
de Kerk, vooral in de protes-
tantse familie, voortgekomen 
zijn, niet omdat deze Kerken fun-
damenteel van elkaar verschil-
len, maar veel meer omdat een 
beweging een of ander 
dogmatisch, ethisch of ecclesio-
logisch punt soms onrechtmatig 
beklemtoonde zodat een breuk 
plaatsvond. Indien men in de 
Kerk integendeel de punten zou 
onderstrepen die ons met elkaar 
verbinden, dan zou men er zich 
rekenschap van geven dat de 
punten waar we het oneens over 
zijn, niet zo zwaar doorwegen 
om telkens een scheiding te 
veroorzaken.  

 
Samengevat kunnen we zeggen : 
sta open voor elkaar, oordeel niet, 
doe afstand van hetgeen aanstoot 
geeft, streef naar hetgeen opbou-
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wend is en vrede bevordert. Dat zijn 
enkele motto’s van Paulus om 
verdraagzaamheid te bevorderen. 
Stellen we ons daarmee tevreden ? 
Misschien. Ik wil hieraan nog een 
opmerking toevoegen, die waar-
schijnlijk diepgaander zal moeten 
besproken worden. 
Om geen aanstoot te geven mag de 
sterke blijkbaar nooit zijn standpunt 
doordrukken. Betekent dit dat de 
zwakke dan altijd gelijk moet heb-
ben ? Een belangrijke vraag toch in 
de huidige bezinning. Mijn antwoord 
hierop is : de verschillende verma-
ningen, die we vanmorgen hoorden, 
gelden voor allen, de sterke en de 
zwakke, te meer daar we moeilijk 
kunnen onderscheiden wie de 
sterke is en wie de zwakke. Bijna 
niemand krijgt graag het etiket van 
zwakke opgeplakt. Iedereen is 
geneigd om zich sterk te wanen.  

Daarom denk ik dat het opportuun 
is, de 4 vermaningen aan beiden te 
richten : aan de sterke en aan de 
zwakke. Ik ben die mening 
toegedaan omdat diegene die 
volgens enggeestige principes leeft, 
vaak diegene is die de hele Kerk, 
zelfs de hele wereld, aan zijn 
opinies en opvattingen in het 
bijzonder op ethisch vlak, zou willen 
onderwerpen. Hij gedraagt zich als 
heer en meester die iedereen aan 
zijn visie en ethiek wil onderwerpen. 
Waarschijnlijk zou ook hij gehoor 
moeten geven aan de vermaning : 
aanvaard elkaar en doe niets dat 
aanstoot geeft.  
Iedereen waant zich sterk en 
beweert dit te zijn en terwijl 2 
“sterke” groepen polemiseren, 
verlaten de echte zwakken de Kerk 
uit verbittering. Je kunt dan wel 
zeggen dat ze geen diepe wortels 

hadden : ze hebben hun mening, 
maar zeggen niets, ze gaan weg; ze 
begrijpen niet hoe het mogelijk is zo 
doorgedreven te polemiseren en 
verlaten de Kerk en er bestaat zeer 
weinig hoop dat je ze ooit terugziet. 
 
Vandaar mijn oproep : sterken van 
rechts of van links, sterken in 
openheid of in strengheid, u allen 
wordt aangesproken door Paulus; 
tot u allen richt hij zijn vermaningen. 
Ik wil er nog eens aan herinneren : 
in de Kerk is men niet sterk om de 
wet voor te schrijven en anderen te 
imponeren, maar om samen de last 
te dragen opdat anderen zou 
geholpen worden. Op dat moment 
stelt zich de vraag niet meer, welk 
standpunt correct is. Dan zullen we 
immers allen in de zorg delen om 
samen op te weg te gaan en met 
elkaar aan de Kerk te bouwen.  

 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de coördinaties 
 

 
Ondersteun een belangrijk nieuw project in Nes Ammim ! 

 
Terwijl de spanning rond Irak 
heviger wordt, blijft het conflict 
tussen Israël en de Palestijnen 
voortduren. Tegenover het eerste 
staan wij machteloos, bij het tweede 
kunnen wij echter helpen.  
 
De christelijke nederzetting Nes 
Ammim in Noord-Israël is gestart 
met samenkomsten voor ontmoeting 
en gesprek tussen Joden en 
Arabieren. Deze nederzetting zet 
zich reeds veertig jaar in voor de 
verzoening van Joden en christenen 
en heeft daardoor in Israël een 
goede reputatie opgebouwd. In de 
eerste plaats bij de Joden, maar 
onder de hand ook bij de Arabieren, 
christenen en moslims. In de huidige 
moeilijke situatie tracht men daarom 
na te gaan of de nederzetting een 
platform van ontmoeting kan zijn 
voor deze twee bevolkingsgroepen. 

Men doet dit tezamen met COME 
(Contact Midden Oosten) in 
Nederland, die een lange ervaring 
hebben in dergelijke ontmoetingen, 
en met joodse en Arabische 
verenigingen.  De ontmoeting vindt 
plaats in de vorm van een 3-daagse 
conferentie met ongeveer twintig 
deelnemers. Deze komen uit allerlei 
groepen van de samenleving : 
studenten, culturele- en beroeps-
verenigingen, vrouwengroepen, 
scholieren enz. Er zijn reeds 4 
conferenties geweest en de 
deelnemers hebben zeer positief op 
dit initiatief gereageerd : ‘Doe a.u.b. 
zo voort !’ was de teneur. Het blijkt 
dus in een diepgevoelde behoefte te 
voorzien om de vervreemding 
tussen elkaar te overwinnen. 
 
Als Europese christenen weten wij 
ons om religieuze en historische 

redenen intens betrokken bij de 
Staat Israël en daarom ook indirect 
bij de Arabieren in Israël en breder : 
bij het Palestijnse volk. Kunnen wij 
helpen in dit conflict ? Hier wordt 
ons een mogelijkheid geboden. 
Deze ontmoetingen kosten geld. 
Voor 3 dagen logies met alles erop 
en eraan is dat al gauw € 150 p.p. 
Dat is op zich niet zoveel, maar te 
veel voor vele deelnemers. Daarom 
doet Nes Ammim een beroep op de 
Europese christenen hier in te 
springen. Maar het is geen 
éénrichtingsverkeer. De deelnemers 
verplichten er zich immers toe een 
kort verslag van hun ervaringen op 
de conferentie te geven, zodat  
donors en donorgemeenten rege-
lmatig op de hoogte kunnen worden 
gehouden en op die wijze geen 
toeschouwers blijven, doch zélf 
deelnemers worden. 

 
 
 
Voor meer gegevens kunt U terecht bij Uw kerkenraad, die breder geïnformeerd is. 
(Bank: 320-0078002-84 t.n.v. Nes Ammim Comité België, Flierenbos 67, Arendonk) 



INFO nr. 3 - blz. 10 
 

Kinderweekend 
 
Waar & wanneer 
De Winner - Overpelt 
za 24 - zo 25 mei  
 
Doelgroep 
30 kinderen:  8-12 jaar 
 
Kostprijs 25€ 
 

 
Meer info bij Op Vrije Voeten: 
03/226.91.95 of ovv@vpkb.be  

 

Op Vrije Voeten 
Weekend voorjaar 2003 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuws uit de gemeenten 
 

 
Ikke van Brugge… 
 
“Dit boek wil niet het zoveel Bruggeboek zijn. Het is een selectie van losse teksten, geschreven over een periode 
van 12 jaar en handelend over alles en nog wat, als het maar betrekking had op Brugge, met haar geschiedenis, 
mensen en gebouwen.” Vaak inpikkend op de actualiteit, schrijft Danielle Constant-Favorin uit St. Michiels stukjes 
Brugsche vertalderienge voor De Kerkbode het maandblad van de VPKB-Brugge. De ruim 40 beste staan nu 
gebundeld in Ikke van Brugge. Een eigenzinnige kijk op het verleden in mijn geboortestad. 
Ikke van Brugge is een uitgave van de vzw Vrienden van de Protestantse Kerk Brugge en kost € 18. De winst van 
de verkoop wordt geschonken aan de klank- en braillebibliotheek van Licht en Liefde Varsenare. 
 
 
 
 

Mechelen 
 
De Zandpoortkerk gevestigd te Mechelen wordt in mei vacant doordat haar huidige predikant met emeritaat gaat. 
Predikanten(v/m) die in deze vacature geïnteresseerd zijn, worden verzocht contact op te nemen met :  
H. Hemeleers, 015 - 34 07 11, herwig.hemeleers@pandora.be 
H.R. Witteveen, 015 - 55 80 33, hans.witteveen@pandora.be 
 
Een beschrijving der gemeente en een profielschets van de te beroepen predikant zullen op verzoek worden 
toegezonden. 

Jongerenweekend 
 
Waar & wanneer 
De Hoge Rielen - Kasterlee 
vrij 2 - zo 4 mei 
 
Doelgroep 
36 jongeren: 16-23 jaar 
 
Kostprijs  31€ 

Tienerweekend 
 
Waar & wanneer 
De Caernhoeve - Essen 
za 5 - zo 6 april  
 
Doelgroep 
30 tieners: 12-15 jaar 
 
Kostprijs 25€ 
 

Twensweekend 
 
Waar & wanneer 
De Hoge Rielen - Kasterlee 
vrij 2 - zo 4 mei 
 
Doelgroep  
21 ‘twents’: 23-30 jaar 
 
Kostprijs 31€ 
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Kerk en staat in België – Europees herkenbaar?  
 
Professor W.O.R. Willems geeft tekst en uitleg tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de 
officiële erkenning van de gefuseerde gemeente William Tyndale – Silo te Vilvoorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebeurt niet elke dag dat twee 
plaatselijke kerkelijke gemeenten, 
met het oog op een hogere 
efficiëntie en grotere uitstraling, 
besluiten samen één te worden. 
Nog specialer wordt het wanneer 
deze gemeenten daarbij vrijelijk de 
grenzen van stad en provincie 
overschrijden.  
De Silokerk  in Laken (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en de 

William Tyndale Kerk in Vilvoorde 
(Vlaams Gewest) namen nochtans 
enkele jaren geleden deze stap. 
Eind 2002 werd één en ander 
bekrachtigd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het 
Vlaamse Gewest die de nieuwe 
protestantse gemeente William 
Tyndale-Silo officieel erkenden. 
Maar waarom moest een kerkelijk 
besluit eigenlijk door deze  burger-
lijke overheden worden goedge-
keurd en bekrachtigd ? Is de Kerk 
soms niet volledig vrij in haar doen 
en laten ? Hoe zit het eigenlijk met 
de verhouding Kerk en Staat in 
België. En zijn daarin sommige 
zaken veranderd sinds de recente 
staatshervormingen ? Is deze 
verhouding binnen Europa herken-
baar of nemen wij hiermee een 
uitzonderingspositie in ?  
Op deze vragen wil professor 
W.O.R. Willems, rector van de 
Universitaire Faculteit voor Protes-

tantse Godgeleerdheid te Brussel 
een antwoord geven tijdens de 
academische zitting ter gelegenheid 
van de officiële erkenning van de 
nieuw gevormde Protestantse Kerk 
William Tyndale – Silo te Vilvoorde. 
 
Wij mogen bovendien rekenen op 
de aanwezigheid van minister van 
cultuur VAN GREMBERGEN van 
het Vlaamse Gewest die ook het 
woord zal nemen.  
De zitting vindt plaats op 
donderdag 27 maart 2003, begint 
om 20.00 uur precies en zal om 
21.00 uur gevolgd worden door een 
receptie. 
 
Iedereen is van harte welkom ! 
Tijdens de receptie heeft u de 
mogelijkheid een bezoek te brengen 
aan het unieke William Tyndale 
Museum, gevestigd in de lokalen 
van de plaatselijke kerk. 

 
Protestantse gemeente William Tyndale-Silo, Lange Molensstraat 58, 1800 Vilvoorde 
 
 

Nieuws van hier en daar… 
 

 
Persbericht De Open Poort 
Emancipatie in de bijbel 
 
Het februarinummer van De Open Poort gaat over ‘Emancipatie in de bijbel’, over de rol die vrouwen spelen in 
bijbelverhalen. Ondanks de patriarchale cultuur die de verhalen doordrenkt, is het opvallend dat de mannenmacht 
systematisch aan de kaak gesteld wordt. Ook opvallend is dat we veel van die verhalen niet eens (goed) kennen ! 
Jopie Siebert-Hommes, onderzoeker op het gebied van Vrouwenstudies Theologie en Exegese Oude Testament, 
brengt verschillende voorbeelden bijeen om een bijbelse rode draad te ontdekken. Egbert Rooze vertelt dan het 
veelzeggende verhaal van de vijf dochters van Zelofchad, die bij Mozes het recht afdwingen om ook als vrouw een 
erfdeel te krijgen. Dit verhaal komt op drie plaatsen in de Tora voor, maar is toch voor velen onbekend.  
 
Ook is er een bijdrage van Lieve TROCH over het verzet van vrouwen 
tegen dominante patriarchale praktijken, n.a.v. haar proefschrift ‘verzet 
is het geheim van de vreugde’. Emancipatie is niet het mannelijke 
kopiëren. Juist de slachtofferpositie van vrouwen maakt hen gevoelig 
voor het zien van het verzet van andere slachtoffers.  
 
Abonnementen ad € 19 per jaar en losse nummers zijn te bestellen bij: 
De Open Poort, Postbus 41, 2650 Edegem; deopenpoort@vpkb.be 
Zie ook www.vpkb.be/DeOpenPoort 
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Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 

 
Uitgaven 
  
Afgelopen herfst verschenen bij uitgeverij Kok weer drie nieuwe delen in de 
serie Verklaring Hebreeuwse Bijbel: 
P. Beentjes, I Kronieken. 
H. Jagersma, Exodus II. 
K.A.D. Smelik, 1 Samuel I. 
 
Deze commentaarserie is een intiatief van twee hoogleraren van de UFPG, 
prof. dr. H. Jagersma en zijn opvolger, de huidige hoogleraar Oude 
Testament, K.A.D. Smelik. Zij willen een commentaarreeks realiseren, die 
uitgaat van de overgeleverde bijbeltekst zonder te speuren naar eventuele 
bronnen of vroegere stadia van de bijbeltekst. Gedetailleerde discussie en 
vaktaal worden vermeden, zodat deze commentaren behalve voor 

theologen ook voor een brede lezerskring toegankelijk zijn. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire 
techniek en de theologische relevantie van de tekst. In het totaal zijn nu negen delen verschenen, terwijl nieuwe in 
voorbereiding zijn. 
  
 
Interdisciplinaire studiedagen 
 
Deze dagen gaan door op dinsdag 1 en woensdag 2 april 2003 in het Bezinningscentrum van de ‘Broeders van de 
Christelijke Scholen’, Groot Bijgaarden bij Brussel (te bereiken per trein via station Dilbeek, per bus met de Lijn of 
per auto via afrit 11 op de Ring rond Brussel). 
Het onderwerp is Rite en religie.  
Het volledige programma is te vinden in de vorige Info 
Voor informatie wende men zich tot dr. A.M. Reijnen, Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
Bollandistenstraat 40,1040-Brussel. 
en / of  64, avenue Emile Duray, Bte 12, 1000 Brussel Tel/Fax: 00 32 2 657 1850. 
Deze studiedagen zijn bestemd voor de studenten van de UFPG maar belangstellenden (predikanten, 
godsdienstleraren e.d.) zijn van harte welkom.  
 
  
Cursus ethiek 
  
dr. J.Wiersma  rondt zijn cursus inleiding in de (christelijke) ethiek af op zaterdagochtend  22 februari (onderwerp : 
het eigene van een christelijke ethiek) en op zaterdagochtend 1 maart 2003 (onderwerp : jodendom, christendom, 
islam en boeddhisme over euthanasie).  
  
  
Barnard en Van Istendael 
  
De bekende auteurs Benno Barnard (Antwerpen) en Geert Van Istendael (Brussel) spreken in het kader van de 
publiekslezingen van het Europese Instituut van de Faculteit over het thema Geloven in Europa  ?  
Plaats : Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (adres, zie beneden). 
Datum : 9 april 2003 van 14u00 tot circa 16u00 
Entreegeld : € 5 
  
Site van de Faculteit  
Informatie over de UFPG is te vinden op internet: http://protestafac.ac.be 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
BUREAU UNIVERSITAIRE FACULTEIT voor PROTESTANTSE GODGELEERDHEID 
Secretariaat: mevrouw Anne Joué 
Bollandistenstraat 40 (bij metrohalte Merode, Montgomery of Thieffry + 5 min. te voet) 
B-1040 BRUSSEL (tel. 02-735.67.46 / Fax 02-735.47.31 / email ufpg@vpkb.be) 
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Belgisch-Duitse contact- en studiedagen 
 
Vanaf 1962 is het een goede gewoonte, dat de Duitse et Belgische kerken samen zijn voor enkele dagen van 
gezamenlijke bezinning en onderlinge bemoediging. Het veertigjarig jubileum in 2002 werd gehouden in Torhout. Dit 
jaar zullen deze studiedagen doorgaan in Nürnberg van woensdag 3 tot zaterdag 6 september 2003. Er worden drie 
talen gesproken en verstaan, dezelfde als hier te lande : Duits, Frans en Nederlands. 
 
Thema van dit jaar : Evangelisch 1 zijn, wat betekent dat ? 
 
Er zullen vijf referaten worden gehouden :  
� “Hoe Nürnberg evangelisch werd” - het evangelie verandert een stad; 
� “Wat betekent evangelisch zijn vandaag” - presentatie van het ontwikkelingsprogramma voor het Dekanaat 

Neurenberg; 
� “Wat betekent evangelisch zijn vandaag” - presentatie van het citypastoraat in Antwerpen; 
� “Evangelisch zijn, waarom eigenlijk ?” - gesprek met de Bijbel (Romeinen 1 : 16, 17); 
� “Evangelisch zijn vandaag, hoe nu ?” - samenvattende conclusies. 
 
De volgende inleiders zijn gevraagd :  

Þ Dekaan dr. Rainer OECHSLEN 
Þ Dominee Andrea BORGER, beiden uit Nürnberg 
Þ Dominee Ina KOEMAN uit Antwerpen 
Þ Vicaris Lieve VAN DEN AMEELE uit Genk 

 
Tijdens deze dagen zullen we twee rondleidingen hebben : Nürnberg en de Reformatie; een bezoek aan het docu-
centrum over de geschiedenis van het Nationaal Socialisme. 
Voor de laatste avond is voorzien : “Beisammensein im Weinkeller mit Lesungen und lustigen Beiträgen. Bitte 
melden.” 
 
Ons onderdag is gelegen in het stadscentrum (station of loopafstand). Het Caritas-Pirckheimer-Haus is een oase 
van rust in de stad en biedt uitgebreid comfort. Het centrum beschikt over een eigen kapel in de naastgelegen kerk. 
 
Bij de voorbereiding ter plaatse kwamen wij zeer onder de indruk van het oude stadscentrum, de sfeervolle 
winkelstraten, de middeleeuwse stadswallen en burcht. En er is nog veel meer… 
 
We hebben 15 kamers gereserveerd voorhands, u kunt zich voor-inschrijven. We hopen gezamenlijk (per mini-bus) 
te reizen (650km) om de verplaatsingskosten laag te houden. 
 
Meer informatie in het april-nummer. 
 
Vooraanmelding is hartelijk welkom :  
dr. Guy LIAGRE (  02/512.03.67) of ds. en mevr. Willem DOUWES (  053/68.46.03) 
 
 
 

Nieuwe editie van de computerversie Liedboek van Kerken 
 
Verleden maand deelden wij u mee dat de nieuwste editie van de computerversie van het Liedboek voor de Kerken 
nu verkrijgbaar is, een cd voor zowel Windows- als Mac-gebruikers.  
 

U kunt deze bestellen bij : 
 

LIPROBO 
Ridder Dessainlaan 16 

2800 Mechelen 
T: 015/41.17.07 
F: 015/43.20.07 

E: liprobo@tijd.com of marijkedezwart@tiscali.be 
 
 
 

                                                 
1 “Evangelisch” betekent in het Duits “protestant” 
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Wereldgebedsdag op 7 maart - aandacht voor Libanon 
 
Een namiddag en een avond gelegenheid de Libanese sfeer op te snuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wereldgebedsdag is bij velen 
van u bekend als de eerste vrijdag 
in maart, dag waarop over het 
ganse wereldrond (180 landen doen 
inmiddels mee!) vrouwen en 
mannen bidden met en voor elkaar. 
De geschiedenis van de Wereld-
gebedsdag begint in 1887 wanneer 
Amerikaanse vrouwen oproepen tot 
een gebed voor de zending in hun 
land. Vanaf het begin is het een 
open oecumenische beweging waar 
gebed en daadwerkelijke solidariteit 
hand in hand gaan.   
De kerken in het Brusselse doen 
reeds lange jaren mee aan deze 
wereldwijde beweging. 
 
Dit jaar echter is heel speciaal. De 
liturgie voor de viering wordt ons 
aangedragen door vrouwen uit 
Libanon. Natuurlijk zal er een 
gebedsmoment zijn en zal er een 
speciale collecte zijn voor een 

medisch-sociaal centrum in één van 
de armste wijken van Beiroet, maar 
bovendien maken we van de 
gelegenheid gebruik om het land dat 
dit jaar de liturgie verzorgt, Libanon 
dus, bijzondere aandacht te geven.  
 
Libanon is een interessant land, niet 
alleen wat betreft de recente 
geschiedenis maar ook omdat heel 
wat bijbelse taferelen de Libanese 
steden en dorpen als achtergrond 
hebben.  
 
Om de verschillende aspecten van 
Libanon in het licht te zetten zal er 
een kleine tentoonstelling zijn, een 
diavertoning, live Libanese kerk-
muziek !, Libanese lekkernijen en 
nog veel meer. Tijdens het avond-
programma vroegen wij een Libanon 
kenner ons uitleg te geven over de 
geschiedenis van Libanon en over 
de specifieke positie van de 
christenen in dit land. Hoe gaan zij 
de uitdaging aan om in dit door de 
burgeroorlog verscheurde en ver-
armde land dragers van vrede te 
zijn?  
 
Maar niet alleen Libanon doet mee, 
ook mensen van onze eigen 
gemeenten zullen actief aanwezig 
zijn en de dag opluisteren met zang 
en muziek. We noemen speciaal het 
Guido-de Brès Kringkoor en een 
voor de gelegenheid opgericht 
Kring-muziekensemble.  
 
Ook de tijden van samenkomst zijn 
speciaal.In de namiddag nodigen wij 

eenieder uit voor het bezoek van de 
tentoonstelling, veel tijd voor gezel-
lig samenzijn en natuurlijk, voor de 
gebedsviering van de Wereldge-
bedsdag met daarin de medewer-
king van het muziekensemble. Deze 
namiddag begint om15.00 uur en 
eindigt rond 17.00 uur.  
 
Het avondprogramma vangt aan om 
19.30, ook hier heeft men de 
gelegenheid de Libanese sfeer op te 
snuiven. Om 20.00 uur zullen wij 
dan genieten van een lezing over 
Libanon. De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door een Libanees 
kerkkoor en het Guido de Brès 
kringkoor. Deze avond wordt 
afgesloten met een kort gebeds-
moment.  
 
Voor deze uitzonderlijke kringactivi-
teit komen we samen in het gebouw 
van de Bethlehemkerk in Anderlecht 
(Walcourtstraat 103). Is er een 
betere plek dan deze kerk die aan 
de ingang twee cederbomen heeft 
staan ??? (Gelegen nabij het 
metrostation Veeweyde en voor 
degenen die met de auto komen: 
nabij de Ring afslag 16 met ruime 
parkeergelegenheid.) 
 
Wij hopen op uw aller aanwezigheid 
om van deze dag een feest te 
maken. 

 
Marie MASTEBROEK  

Marijke VAN DUYN  
Leni STEVENS  

Judith VAN VOOREN
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Liedboekdag 2003 ‘Pasen met passie’ 
 
Op zaterdag 24 mei wordt in de Grote of Michaëlskerk te Zwolle de jaarlijkse Liedboekdag gehouden. Dit jaar staat 
het grootste feest van de kerk, het Paasfeest, centraal. Op de Liedboekdag is enige beperking noodzakelijk. 
Gekozen is voor de Palmzondag, die ook Passiezondag is. Deze tweekleurigheid wordt hoorbaar gemaakt in de 
liederen voor deze dag : liederen over de feestelijke intocht, met de kinderen als gangmakers, én liederen bij het 
lijdensevangelie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Witte Donderdag, de dag die de gehele viering van Pasen 
al omvat. Zo wordt toch het geheel van Passie en Pasen belicht. Een veelzijdig programma wordt geboden. Er is 
weer een apart kinderprogramma, waar ook een aantal kindercantorijen aan zal meewerken. De Liedboekdag duurt 
van 10.30 – 16.00 uur. Organisaties en uitgevers op het terrein van kerkmuziek zijn aanwezig met informatie en hun 
uitgaven. Aanmelding: euro 12.- per persoon (kinderen euro 5,-) overmaken op giro 374 21 20 t.n.v. KTO-
kerkmuziek SoW-kerken te Utrecht. De deelnemers ontvangen dan begin april het programma. 
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Studiedagen liturgie en kerkmuziek 
 
De studiedagen Liturgie en Kerkmuziek worden van 8 – 11 juli 2003 gehouden in Centrum Bovendonk gehouden. 
Mensen van alle leeftijden en vanuit het hele land zijn welkom: cantorijleden, koorleiders, organisten, predikanten en 
‘zomaar’ gemeenteleden die graag enkele dagen zingen, musiceren, kennis verwerven en ervaringen uitwisselen.  
 
Gedurende een aantal dagdelen wordt er in verschillende koorgroepen bij het thema uitgekozen muziek 
gerepeteerd. Naast deze repetities zijn er lezingen, workshops, een orkestgroep en is er gelegenheid om in kleinere 
ensembles te musiceren. De muzikale leiding is in handen van Anjo de Haan, Catrien Posthuus Meyes, Christiaan 
Winter, Ko Zwanenburg en Reinoud G.Egberts. Het ritme van de dagen wordt door de getijden geaccentueerd. 
Zangers, lezers en bidders uit de kring van de deelnemers gaan voor in de getijden. In de dienst van Schrift en tafel, 
die op vrijdagmorgen het liturgisch uitroepteken achter de studiedagen vormt, vinden eerder gerepeteerde 
composities een plek. De deelnemers in de leeftijd van 7 tot midden twintig wordt verdeeld in twee koorgroepen: een 
kinder- en jeugdkoor onder leiding van Suzanne Verburg en Maria Goetze. Ook de allerjongsten zijn welkom, voor 
hen is tijdens het programma opvang. 
 
Aanmelden d.m.v. aanmeldingsformulier, dat men kan aanvragen bij het secretariaat Kerkmuziek van de afdeling 
Binnenland, LDC Sow-kerken, Postbus 8505, 3503 RM te Utrecht, tel. 030 880 1516, e-mail KTO-
EenK@sowkerken.nl 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Radio  
 
Telkens op de 2de en de 4de woensdag van de maand op 
VRT/Radio 1 om 19.20u. behalve op zondag/Pasen om 
11.05u.   
 
12 maart  Radiopastoraat  
  dhr. Frank MARIVOET 
 
26 maart   Rond “Pasen” 
  Redactie “De Open Poort” 
 

Televisie 
 
Op zondag op Canvas ± 23.00u.  
 
30 maart “Met andere ogen” 
 
 
TV-Erediensten 
 
Op zondag op TV1 op 10.00u. 
 
Geen televisiediensten in de maand maart 
 

 
 

Humor 
 

 
 
“Amen. Vandaag hebben wij overigens bezoek van 
een team van wetenschappers, dat de impact van 
onze eredienst bestudeert.” 
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Erratum  
 
In het januarinummer 2003 publiceerden wij volgend artikel. 
“Mevrouw Liesbeth Da Costa, weduwe van ds. Theodor DA COSTA is zondagavond 17 november jl. overleden. De 
dienst van woord en gebed vond plaats op vrijdag 22 november in het crematorium van Turnhout… “ 
 
Bij deze willen de redactie een fout rechtzetten : “weduwe” moet vervangen worden door “echtgenote”. 
 
Onze verontschuldigingen voor deze fout.  
 
 
 

Voor uw volgend gemeenteweekend, kamp of bosklas... 
 

" LA VILLA MERYERBEER " 
 

midden in het bos op km van Spa  
  

- 20 kamers waarin 70 personen kunnen overnachten 
- vergaderzaal, woonkamer met open haard, domein van 3,5 ha 
- sportterrein  (volley et tennis)... 
- manege op 500 m, zwembad op 3 km.  
-  volpension.  

Inlichtingen, huurvoorwaarden en bezoek van het centrum : 
Leger des Heils  "La villa Meyerbeer" 

256 Rue de Barisart - 4900 SPA 
Tél./fax 087/77.49.00, 

e-mail armeedusalutspa@skynet.be 
Op eenvoudige aanvraag ontvangt u de gewenste inlichtingen.  
Bezoek "La villa Meyerbeer" vrijblijvend, wij verwelkomen u graag met een kopje koffie of thee... 
  
Roger & Rachel GIELENS 

  
 

 
Colofon 

 
 
Verantwoordelijke uitgever Redactieteam 
 
ds. Daniël Vanescote  Ds. Bert Beukenhorst 
  Mevr. Bea Smetryns-Baetens 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om bepaalde artikels niet te publiceren of indien nodig in 
te korten. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of stijl van de artikels. 
 
Organisaties en bladen die niet tot de VPKB behoren en artikels uit het maandblad INFO wensen 
over te nemen, dienen dit schriftelijk aan te vragen.  
 
 
Sluitingsdatum volgende INFO-nummer : 
 

vrijdag 10 maart 2003 om 9.00 voor het aprilnummer. 
 


