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(Volgens Christine HUBKA) 

 
Het is laat op de avond. 
Het is koud. 
Het regent. 
 
Hij is moe. 
Hij is dakloos. 
Hij slaapt in de metro. 
 
Er komt een man in uniform voorbij. 
De man in uniform heft zijn voet op. 
De man in uniform trapt de slapende in z’n zij. 
 
Hij wordt wakker. 
Hij zegt geen woord. 
Hij gaat weg. 
 
Is dat alles ? 
Dat is alles. 
Behalve als we beseffen… 
 
 

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten…” 
(2 Cor. 4 : 7)

Bidweek voor de eenheid onder christenen : 
18-25 januari 2003
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Waar ik het met u over zou willen hebben… 
 

 
Beste mensen, 
 
Sinds 1 augustus werk ik in 
en voor de VPKB als 
missionair jeugdwerker. Na 
een eerste verkenning in het 
werk lijkt me de tijd rijp dat ik 
mij en mijn werk aan jullie 
voorstel. 
 
Wie ben ik ? 
Ik ben Koen De Bruycker, 
een jongeman van 30 jaar 
die zijn wortels heeft in 
Rooms-katholieke Vlaande-
ren, meer bepaald het 
Meetjesland. Echter ruim 10 
jaar geleden nam mijn leven 
een wending: God riep mij. 
Een roep die ik niet kon 
weerstaan. 
 
Een roeping die ook grote 
gevolgen had: ik zei mijn 
studies geneeskunde, medi-
cijnen vaarwel  en schreef 
mij in aan de faculteit te 
Brussel voor de studie 
theologie. Een studie die ik 
dit jaar uiteindelijk hoop te 
voleindigen. 
 
Ondertussen zocht en vond 
ik mijn plaats in de VPKB. 
Eerst in de gemeente te 
Leuven vervolgens in de 
gemeente te Boechout. 
 
Wat de roep van God betreft 
dacht ik lange tijd dat God 
voor mij het predikambt op 
het oog had, maar dat bleek 
een foute inschatting… 
Mijn ware roeping ligt 
immers in de eerste plaats 
bij de jeugd en bij de 
presentie van de christelijke 
traditie, door woord en daad, 

in de samenleving.  Een tijd 
lang zag het er echter naar 
uit dat deze ambities niet 
pasten in een vacature 
binnen de VPKB maar het 
voorjaar van 2002 bood 
onverwacht een uitgelezen 
kans om aan mijn roeping 
gestalte te geven. Immers 
door het vertrek van Arjan 
Knop en het samengaan van 
de commissie ‘diaconie’ en 
de commissie ‘evangelisatie’ 
werd er een vacature uitge-
schreven die mij aansprak.     
 
Het takenpakket bestaat 
namelijk uit 2 delen die 
perfect aansluiten bij mijn 
roeping. Een deel bestaat uit 
de ondersteuning en de 
uitbouw van het protestantse 
jeugdwerk in de gemeente 
Brabantdam en in het 
Gentse, terwijl het tweede 
deel bestaat uit werk in en 
voor de toekomstige werk-
groep ‘missionaire gemeen-
teopbouw’. En zo ben ik, met 
enige vertraging toch aan de 
slag in een voor onze kerk. 
 
Als slot wil ik jullie graag de 
termen ‘missionair werker’ 
en ‘missionaire gemeente 
opbouw’ toelichten. Immers 
de voorbije maanden werd 
het de ‘commissie’ en mij 
duidelijk dat niet voor iede-
reen in de VPKB duidelijk is 
wat wij als leden van deze 
‘commissie’ hieronder ver-
staan.   
 
Deze naamkeuze wordt ons 
ingegeven door 2 realiteiten. 
Er is aan de ene kant het 
gegeven dat 2 commissies, 

de commissie ‘evangelisatie’ 
en de commissie ‘diaconie’ 
in elkaar zijn opgegaan, zijn 
samengesmolten.  Een 
nieuwe naam was dus 
aangewezen. We hadden 
het ons eenvoudig kunnen 
maken door ze tot de 
commissie ‘evangelisatie en 
diaconie’ te dopen, maar op 
basis van theologische 
gronden werd besloten om 
voor de term missionair te 
kiezen. Immers binnen de 
commissie leeft duidelijk de 
geloofsovertuiging dat evan-
gelisatie zonder diaconie 
krachteloos is, maar ook dat 
diaconie zonder boodschap 
niet bijdraagt aan de opbouw 
van de gemeenten. En juist 
om deze diepe, niet te 
verbreken verbondenheid te 
onderstrepen en te bena-
drukken, is het begrip 
‘missionair’ uit de bus 
gekomen want ‘Missionair 
zijn’ is naar onze bescheiden 
mening actief betrokken zijn 
op de sociale realiteit vanuit 
een doorleefd, getuigend 
geloof.   
 
Ik hoop - en met mij de 
volledige ‘commissie’ - met 
deze bijdrage de eventuele 
verwarring rond onze naam 
en de keuze daarvan uit te 
wereld te helpen. Bovendien 
horen jullie in de toekomst 
via INFO en andere kanalen 
zeker nog van ons want we 
hebben concrete plannen 
voor de toekomst… 
 
 
 

Koen DE BRUYCKER   
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Nieuws uit de synodale raad 
 

 
 
Afscheidsdiensten 
 
Ds. Truus SCHOUTEN gaat weg uit de gemeente Brussel SOW. Op zaterdag 1 februari a.s. van 17 tot 
19.00u. is er een afscheidsreceptie gepland in Overijse in de kapel van Zavelenborre. In het kerkgebouw 
aan de Nieuwe Graanmarkt vindt de afscheidsdienst plaats op zondag 9 februari a.s. om 10.00u.  
 
Ds. Albert BEUKENHORST gaat op 1 maart 2003 met pensioen. De afscheidsdienst die voor hem 
georganiseerd wordt, vindt plaats op woensdag 26 februari a.s. om 17.00u. in het kerkgebouw van 
Brussel SOW. 
Het VPKB-Volwassenenvormingswerk, waarvan ds. Beukenhorst de verantwoordelijke is, neemt dan 
ook afscheid van parttime secretaris Henri SINNAGHEL.  
 
 

*    *    * 
 
Inzegenings- en bevestigingsdiensten 
 
� Dhr. Edwin DELEN, die benoemd is op de hulppredikantplaats van Antwerpen-Noord, werd op 5 

januari jl. bevestigd. Zijn ambt spitst zich toe op de integratie en de jeugd. 
 
� Ds. Jean-Loup SEBAN  zal op zondag 26 januari a.s. om 15.00u. bevestigd worden als 

predikant van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. 
 
� Ds. Truus SCHOUTEN wordt op 2 maart a.s. om 15.00u. bevestigd in de gemeente Boechout.  
 
� Dhr. Eddy MBAYO NSUNGU werd verkozen in de gemeente Marcinelle. De inzegeningdienst is 

gepland voor zondag 16 maart a.s. om 15.00u. Tezelfdertijd wordt hij bevestigd als predikant 
van deze gemeente.  

 
 

*    *    * 
 
Synodevergadering 
 
De datum voor de synodevergadering 2003 werd vastgesteld nl. op zaterdag 22 november. Aangezien 
we slechts één dag samenkomen, wordt zij georganiseerd in een plaatselijke gemeente. Een woord 
van dank gaat naar de gemeente Seraing-Haut, die onmiddellijk bereid gevonden werd om de 
synodevergadering te ontvangen.  
 
We herinneren er tevens aan dat er op 22 maart a.s. in de gemeente Uccle een synodedag 
plaatsvindt. De synodeafgevaardigden en de plaatselijke gemeenten ontvangen hierover binnenkort 
verdere informatie.  
 
 

 

*    *    * 
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Synodedag 22 maart 2003 
Samen leven in de VPKB : grenzen en rijkdom van het 
pluralisme 
 
Op 22 maart a.s. komen de synodeafgevaardigden in de protestantse kerk te Ukkel samen om te leren 
hoe men beter kan “samen leven in de VPKB”. 
 
Deze dag staat echter ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in de bijdragen van sprekers prof. 
G. DELTEIL en ds. S. FUITE en die ’s namiddags willen deelnemen aan de workshops.  
 
Het programma van de dag ziet er als volgt uit : 
 
 
 

 
Programma 

 
Vanaf 08.45u. Welkom 
  
09.15u. Inleiding door prof. G. Delteil  “De pluraliteit van de Kerken in het Nieuwe 

Testament” 
  
10.15u. Getuigenis (ds. D. Wursten) 
  
 Pauze 
  
10.50u. Ds. S. Fuite  “Verdraagzaamheid, een essentiële waarde van de 

christelijke identiteit ?” 
  
11.45u. Getuigenis (ds. Marc Dandoy) 
  
12.30u. Maaltijd (op voorhand inschrijven a.u.b.) 
  
14.00u. Workshops over het thema van de dag “Samen leven” maar op basis van 

omstreden vragen zoals  
� het gezag van de Bijbel en het statuut van de Schriften; 
� de goddelijke natuur van Jezus Christus;  
� het congregationalistische en het presbyteraal-synodaal 

systeem; 
� oecumene binnen de VPKB 

  
 Pauze 
  
15.30u. Tweede reeks workshops (met dezelfde thema’s zodat de deelnemers aan 

de namiddag zich voor twee verschillende workshops kunnen inschrijven). 
  
16.45u. Conclusies van de dag 
  
17.30u. Sluiting 
 

 
Begin februari kan iedereen die geïnteresseerd is in deze dag, een uitnodiging met meer informatie 
bekomen bij de districtsvoorzitters. 
 
Meer inlichtingen : Eric DELBEAUVE (02/376.63.18) 
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Public Relations 
 
De synodevergadering heeft het project goedgekeurd om voortaan (eventueel per taalrol) over iemand 
te beschikken die zich bezighoudt met public relations. Het benoemen van een dergelijk persoon zal 
noodgedwongen enige tijd in beslag nemen aangezien het kader waarbinnen deze perso(o)n(en) 
zullen werken, goed voorbereid moet worden.  
In afwachting daarvan heeft de synodale raad mevr. Lieve VAN DEN AMEELE en dhr. Michel 
DANDOY tot verantwoordelijken public relations benoemd en afgesproken dat zij in overleg met de 
synodale raad en met de werkgroep Media moeten handelen.  
 
Beiden hebben zich al aan het werk gezet om de persconferentie voor te bereiden die plaatsvond op 
dinsdag 14 januari jl. om de ARPEE voor te stellen aan het publiek. Verscheidene kranten hebben een 
artikel gepubliceerd over de oprichting van deze Raad. 

 
 
Nieuws uit de coördinaties 

 
 
Op Vrije Voeten  
 
Sinds ongeveer een jaar werkt Op Vrije Voeten mee aan een initiatief 
van een aantal geëngageerde jongeren die op zoek zijn naar wegen van 
vertrouwen en verzoening tussen diverse geloofsovertuigingen. 
Door deze oecumenische groep wordt dit jaar een ontmoetingsdag georganiseerd rond het thema 
VREDE. Die jongerendag zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari in Antwerpen. 
 
De deelnemers worden vanaf 11u verwelkomd in het Van Celstinstituut aan de Italiëlei te Antwerpen. 
Na een inleiding op het thema staan een 15-tal workshops in de Antwerpse binnenstad op het 
programma, verder uitwisseling en bijbelintroductie, een gezamenlijke maaltijd en een afsluitend 
gebed met liederen uit Taizé (Frankrijk). 
Het was eigenlijk de gemeenschap van Taizé die de inspiratie gaf om dit initiatief op te starten omdat 
zij één teken en voorbeeld is van hoe mensen, met verschillende achtergrond, samen kunnen leven 
en door concrete stappen vrede beginnen te realiseren. We zijn dan ook verheugd dat we deze dag 
ook een broeder uit Taizé mogen verwelkomen. 
 

We nodigen op de ontmoetingsdag jongeren uit gans België uit die met ons 
willen delen in ons zoeken naar vrede en verbondenheid tussen jongeren en in 
de maatschappij. De dag richt zich in de eerste plaats naar jonge mensen tussen 
16 en 30. Maar ook gezinnen met kinderen en oudere deelnemers zijn van harte 
welkom, zéker tijdens het avondgebed, mits reservatie vooraf. 
Deze gebedsdienst met liederen uit Taizé vindt plaats vanaf 19u30 in de Sint -
Antoniuskerk aan de Antwerpse Paardenmarkt (vanaf 19u inzingen). 
 

Meer informatie over deze dag is verkrijgbaar bij Almut Wilzopolski van Op Vrije Voeten (tel. 
03/226.91.95, E-mail: ovv@vpkb.be). 
 

!!!!! BEZOEK HET JONGERENFORUM !!!!! 
Ga naar www.vpkb.be/Jeugd en klik op Adam & Eva ! 

Discussies rond geloof, actuele zaken, ethiek, liefde, leven & dood 
_______________________________________________________ 

 
Protestantse Jeugddienst & -raad Op Vrije Voeten, Schermersstraat 32 - 2000 Antwerpen.  
T: 03/226.91.95 - F: 03/226.33.45  - 
E1: ovv@vpkb.be - E2: ovv@jeugdwerknet.be 
web: www.vpkb.be/Jeugd 
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Postzegels verzamelen ten bate van het project  
“Ik help een kind” 
 
Dank zij de hulp van zeer veel gemeenten en gemeenteleden hebben we met het verzamelen, 
uitzoeken en verkopen van postzegels in het afgelopen jaar weer veel geld verdiend voor de actie Ik 
help een kind.  We konden in 2002 het prachtige bedrag van meer dan € 1.000 overschrijven. Ook in 
2003 blijven we op u allen rekenen ! Hartelijk dank aan allen. 

 
Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden hoe u postzegels het beste afknipt.  
 

 
Let er a.u.b. op dat de postzegels intact zijn en laat de stempels heel.  
Volgende stukken en/of brieven heel laten a.u.b. : luchtpost, kaarten van adreswijziging, postkaarten, 
aangetekende schrijven en postwaardestukken met waardestempel. 
 
Dank bij voorbaat voor uw medewerking ! 
 

Lydia VILLEGAS 
 
Werkgroep Projecten 
 
Solidariteitsfonds (gebouwen) - Oproep aan de gemeenten 
Het in 1998 opgerichte solidariteitsfonds heeft niet de gewenste aandacht van de gemeenten genoten. 
Na 5 jaar werking is het fonds vandaag, vanwege een lege kas, niet meer in staat om de 
verminderingen in de subsidies, die door hulpverlenende organisaties toegekend worden, te 
compenseren. 
 
Tijdens de laatste synodevergadering zijn er suggesties gedaan opdat de werkgroep regelmatig 
inkomsten zou hebben, zodat zij hulpbehoevende gemeenten kan helpen bij dringende 
onderhoudswerkzaamheden. De suggesties houden in dat het fonds, door een vast bedrag, 
opgenomen in de bijdragen van de gemeenten, zou gespijsd worden.  
De werkgroep heeft deze suggesties besproken.  
A priori is de werkgroep niet gekant tegen een vast bedrag, maar zij stelt voor om tenminste voorlopig, 
het huidige systeem van vrijwillige bijdragen te handhaven m.a.w. geen verplichte solidariteit. 
 
Het is waar dat veel gemeenten niet de financiële middelen hebben om bij te dragen tot dit fonds. 
Toch zou het mogelijk moeten zijn dat zij minstens één collecte per jaar plannen voor dit fonds. De 
werkgroep richt zich in het bijzonder tot die gemeenten die in het verleden al giften of subsidies 
ontvingen opdat zij zouden bijdragen tot dit Solidariteitsfonds, waardoor andere gemeenten geholpen 
worden.  
Solidariteit dwingt men niet af, maar moet vrijwillig gebeuren !! 
 
Uw bijdragen kunt u storten op rekeningnummer 068-0715800-64 van de VPKB met vermelding 
“Interkerkelijk Solidariteitsfonds - Gebouwen”.  
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Radio  
 
Telkens op de 2de en de 4de woensdag van de 
maand op VRT/Radio 1 om 19.20u. behalve 
wanneer het anders staat aangegeven.  
 
12 februari  Radiopastoraat  
  dhr. Frank MARIVOET 
 
26 februari  Vincent van Gogh 
  dr. Guy LIAGRE 

 
 

Televisie 
 
Op zondag op Canvas ± 23.00u.  
In februari zijn  geen uitzendingen.  
 
 
TV-Erediensten 
 
Op zondag op TV1 op 10.00u. 
 
16 februari VPKB-gemeente Gent-Noord 
  voorganger : ds. Marc LOOS 

 
 
 

Partnerdenominaties 
 

 
Het Leger des Heils  
 
Generaal John LARSSON, wereldleider van het Leger des Heils in Brussel 
 
Generaal John LARSSON zat op 11 en 12 januari jl. het buitengewone congres 
van het Leger des Heils in Brussel voor.  
 
Gen. Larsson is deze zomer verkozen en zijn eerste internationale bezoek 

brengt hem naar België. Als generaal vertegenwoordigt hij een christelijke organisatie, die werkzaam 
is in 109 landen en in 175 talen. Hij is de leider van een vreedzaam leger, bestaande uit 17.400 
officieren en 1.000.000 soldaten, die de gelofte afgelegd hebben om hun leven ten dienste van God 
en de mensen te stellen. 
 
In België was hij te gast bij een dynamisch Leger des Heils, van bescheiden grootte. Het wordt sinds 
1998 geleid door Lt. Kolonel Keith HOWARTH en telt 23 officieren in actieve dienst en 265 soldaten 
die werkzaam zijn in 12 corpsen (plaatselijke gemeenschappen) en 9 maatschappelijke instellingen. 
 
Het doel van het bezoek van de generaal en zijn echtgenote, Commissioner Freda Larsson, is 
voornamelijk pastoraal. Zij kwamen kennismaken en wilden de Belgische Heilssoldaten aanmoedigen 
in hun moeilijke evangelische en sociale missie. De thema’s van de vernieuwing in de kerk en de 
jeugdwerking gaan hen bijzonder ter harte.  
 
Uittreksel uit een perscommuniqué - Leger des Heils - 08.01.2003 
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Nieuws van hier en daar 
 

 

Spelregels op de informatiesnelweg… 
 
Als VPKB zijn we reeds een tijdje present op de informatiesnelweg beter bekend als het internet 
(http://www.vpkb.be of http://www.protestanet.be/VPKB). Deze weg is misschien voor sommige nieuw, 
voor andere reeds goed gekend. Maar zoals er in het verkeer een aantal regels zijn, zijn er ook een 
aantal op de informatiesnelweg. 
 
Daarom zou ik het met u eens willen hebben over : "Hoe gaan we om met e-mail ?" en "Hoe worden 
bepaalde zaken binnen de VPKB gehanteerd ?" 
 
 
Hoe gaat u om met E-mail? 
De Engelse term e-mail staat voor elektronische post. U kunt dit dus gewoon vergelijken met een brief, 
maar op elektronische wijze verstuurd. Met een brief zijn we meer vertrouwd. Daarom wil ik de 
handelswijzen die we daar hanteren omzetten naar het nieuwe medium nl. e-mail. Ik som enkele 
regels op die we hanteren i.v.m. brieven : 
 
1. Als u verhuist, dan kun uw post gedurende een periode laten volgen naar uw nieuw adres, zodat 

u de tijd krijgt alle personen te verwittigen dat u verhuist bent. 
 
2. Als u een brief krijgt, met een vraag, dan stuurt u meestal wel een antwoord. 
 
3. Uw brievenbus, staat niet voor iedereen open en is meestal wel met een sleutel afgesloten. 
 
4. Als je op vakantie gaat, vraagt u iemand uw brievenbus te ledigen. 
 
 
Deze regels zijn evengoed geldig met de elektronische post.  
 
1. Verandert u van e-mail adres, verwittig dan uw correspondenten (diegene die b.v. in uw 

adressenboek zitten). Binnen de VPKB zijn er een aantal interne mailinglijsten. Als u hiertoe 
behoort kunt u best de postmaster van de VPKB (postmaster@vpkb.be) verwittigen dat uw e-
mail adres is gewijzigd.  

 
2. Beantwoorden van mails ! Daar is er nog wat werk aan de winkel. Ik heb reeds mails bekomen 

waar men mij meedeelde dat men geen antwoord heeft bekomen op een vraag. Dit laatste is 
natuurlijk niet handig werken.  Ik ben er mij van bewust dat u niet op alles een antwoord weet, 
dat kunt u deze persoon ook melden, of u weet misschien iemand die er wel zou kunnen op 
antwoorden. Laat de persoon in kwestie iets van u horen.  

 
3. Via mails kunt u ook virussen op uw computer binnen krijgen. 
 De winterperiode is het de periode van de gekende griepvirussen. Een persoon vertelde me 

eens dat hij vroeg aan een dokter: "Waarom moet ik ingeënt zijn tegen de griep, ik ben jong en 
kan er toch tegen?" Klopt, zij de dokter, maar de oudere mensen die je bezoekt, misschien niet 
en die kunnen er van sterven. Deze zorg voor de andere moet u in gedachte houden. Als u met 
mail werkt, moet u een virusscanner hebben en die up-to-date houden, want ieder dag maakt 
men nieuwe bij (zo'n waarschuwing hebt u ook wel eens op de radio gehoord). Verder is het 
aangeraden dat diegene die een snelle lijn hebben (ASDL of TELENET)  ergens een firewall 
(hiermee sluit je bepaalde toegangswegen af) plaatsen, zodat hackers niet zomaar op uw 
computer binnen kunnen, want meestal laat u uw lijn constant openstaan.  

 
4. Gaat u op vakantie probeer er zorg voor te dragen dat u mailbox niet vol loopt. Dit laatste kunt u 

heel eenvoudig controleren door eens te bekijken hoeveel post u per week binnen krijgt en dit te 
vermenigvuldigen met de periode dat u in vakantie bent. Vergelijk dit dan met de hoeveelheid 
plaats in uw mailbox. Is er een mogelijkheid dat de hoeveelheid mail de grootte van u mailbox 
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overschrijdt, dan kunt u zich misschien tijdelijk uitschrijven van b.v. nieuwsbrieven, zoals u een 
krant in de vakantieperiode ook niet laat toekomen.  

 Als je in een VPKB mailinglijst zit, en men kan 2 maal na elkaar een mail niet leveren (b.v. 
omdat u mailbox vol zit), dan wordt u automatisch uit deze lijst verwijderd, zonder dat we ervan 
verwittigd worden. 

 
Het onderstaande kreeg ik toegemailed en wou jullie als afsluiter van dit onderwerp meegeven. Ik heb 
de tekst gewijzigd en zaken verwijderd die ik niet relevant vond. 
 
In een info-blad van de werkbegeleiding voor predikanten kwam ik een voorstel tegen om een paar 
vuistregels te hanteren als het gaat om het gebruik van e-mail. Het leek me wel zinvol dit aan jullie 
door te geven, en misschien eens verder te praten of dit een goede manier is om met e-mail om te 
gaan. E-mail heeft zo zijn eigen regels, want het is iets tussen een brief en een telefoongesprek in. 
(een voorzet tot) e-mail vuistregels 
  
• Ga met e-mail om als was het gesproken tekst 
• Reageer op de e-mail als was je in gesprek met de ander, maar lees het zelf nog eens over voor 

je het verstuurt (til er ook niet zwaarder aan dan nodig is) 
• Bewaar alleen officiële berichten, niet de persoonlijk getinte  
• Print zelf geen e-mail uit, en ga niet met uitgeprinte briefjes naar anderen toe. Als je toch iets wil 

doorgeven schrijf het dan met je eigen woorden op (zoals ook in een gesprek gebeurt) en ‘vang’ 
mensen niet op haastig geschreven woorden in de e-mail 

• Vertel dat e-mail vertrouwelijker is dan een brief en het is niet de bedoeling het aan derden te 
laten lezen. Behalve als het nadrukkelijk wordt vermeld dat dit wel de bedoeling is 

• Mocht iemand dit wel doen, wijs hem/haar op de fout. Ook als het niet je eigen correspondentie 
met de ander betreft.  

• Indien je een bericht verstuurt naar meerdere personen die geen directe relatie tot elkaar hebben 
zorg je ervoor dat zij elkaar e-mail adres niet kunnen lezen (via: Extra -geadresseerden selecteren 
– namen aanklikken – onder BCC selecteren). Een ander mogelijkheid is de mail naar iedere 
persoon apart te versturen. 

 
Marc Vandenbossche 
Postmaster@vpkb.be 

 
 
 
 
Een notitie over het statuut van dominees, kerkelijke 
werkers en anderen ambten  
 
 
De grondslag van de interne 
struktuur van de Verenigde 
Protestantse Kerk in België is 
het ambt van alle gelovigen. De 
Kerk als geheel heeft volgens de 
Constitutie als roeping God te 
verheerlijken en haar hoofd 
Jezus Christus te belijden als 
Heer en Redder van de wereld. 
Binnen dit algemeen priester-
schap worden de specifieke 
ambten van predikant, ouderling 
en diaken ingesteld, waaraan 
sinds kort het statuut van 
kerkelijk werker is toegevoegd. 
Enkele bedenkingen. 

Ambt als fundament 
De ambtelijke struktuur is funda-
menteel voor de VPKB. 
Beleidsinstanties in de VPKB 
varen de laatste tijd echter 
regelmatig op een platte kaart, 
d.w.z. een zeekaart waarop 
lengte- en breedtecircels als 
rechte lijnen zijn afgebeeld. 
Zeker nu men van evangelische 
zijde protestants noemt wat 
evangelisch is (evangelische 
kerken dragen om duidelijk het 
verschil met de historische 
kerken te markeren zelden de 
naam “protestant” in het vaan-

del)  en tot synode verheft wat 
feitelijk een losse administratieve 
federatie van kerken is (de 
federale synode is geen synode 
maar een federatie), is het goed 
om Shakespeare in herinnering 
te roepen, die er op wees dat we 
ons zeer duidelijk moeten 
uitdrukken of dat onduidelijkheid 
ons de das zal omdoen.  
 
Eerst schets ik de struktuur van 
de VPKB. Daarna maak ik 
enkele persoonlijke opmer-
kingen. 
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De drie ambten 
De VPKB heeft een grond-
wettelijk kader, genoemd 
Constitutie. Dat wordt aange-
vuld met toepassingsbeginse-
len die we aantreffen in de 
Kerkorde. Daarnaast gelden als 
Gewoonteregels de meer alge-
mene afspraken en regels. 
Voorop staat in de Constitutie 
het belang van de Heilige 
Schrift die door de Heilige Geest 
wordt ontvangen als hoogste 
maatstaf voor geloof en leven. 
Vanuit dit basisprincipe worden 
de drie ambten van predikant, 
ouderling en diaken genoemd. 
Laten we ze alle drie even nader 
bekijken. 
 
 
Het ambt van dienaars des 
Woords 
We hebben gezien dat het 
belang van de Heilige Schrift 
als hoogste maatstaf voor ge-
loof en leven in de VPKB 
voorop staat.  De predikant die 
als voornaamste opdracht heeft 
om die Heilige Schrift in woord 
en daad uit te leggen, wordt 
hierom in het Nederlands (in 
het Frans spreekt men enkel 
van ‘pasteur’) ‘dienaar des 
Woords’ genoemd. Daar ligt 
kennelijk zijn hoofdopdracht, 
want de sacramenten worden 
in de kerkorde niet als zijn 
exclusieve bevoegdheid ge-
noemd. Nergens wordt in de 
kerkorde positief omschreven 
wie ‘bevoegd bedienaar’ van de 
sacramenten is, maar wat een 
‘dienaar des Woords’ is staat er 
wel duidelijk. Een dienaars des 
Woords is in de VPKB iemand 
die in dit ambt werd geördi-
neerd. Ik kom daar op terug, 
maar werp eerst een blik op de 
andere twee ambten: ouderling 
en diaken.  
 
 

We hebben gezien dat het 
belang van de Heilige Schrift 

als hoogste maatstaf voor 
geloof en leven in de VPKB 

voorop staat 
 
 

Het ouderlingenambt 
Om te beginnen is er het ambt 
van ouderling. De bediening van 
het Woord staat in de constitutie 
voorop, maar misbruik van 
ambtelijke macht door de 
predikant wordt meteen de kop 
ingedrukt door predikant en 
ouderling in één college samen 
te voegen. De ouderling heeft 
daar een soort gewetensfunctie, 
hij is in zekere zin ‘waakhond’ 
over de predikant. Daarnaast 
krijgen de ouderlingen uiteraard 
nog andere taken toegewezen, 
maar die doen hier minder 
terzake. 
 
Het diakenambt 
De diakenen nemen ten opzichte 
van de ouderlingen en de 
predikant een aparte positie in. 
In het perspektief van het 
Koninkrijk Gods zijn ze teken 
van de dienstbaarheid van Gods 
kerk op aarde. Ze zijn verant-
woordelijk voor de christelijke 
barmhartigheid op liturgisch, 
sociaal en materieel vlak.  
 
 
Het samenspel van ambten 
De VPKB verplicht er zichzelf 
toe om te zorgen voor de 
toerusting van predikanten, 
ouderlingen en diakenen. Het is 
echter duidelijk dat er een 
fundamenteel verschil bestaat 
tussen de eerste en de 
laatsten. Kunnen diakenen en 
ouderlingen volgens de kerk-
orde volstaan met een 
elementaire initiatie in de kunst 
van het ambt (zo die er al is!), 
de predikant daarentegen wordt 
eerst 5 jaar voltijds naar de 
theologische faculteit gestuurd, 
om er onder andere de bijbel in 
de grondtalen te leren lezen. In 
tegenstelling tot de de ambte-
lijke voorbereiding van ouder-
lingen en diakenen die enkele 
uren of hoogstens enkele 
dagen duurt, doorloopt de 
predikant een lang parcours dat 
naar reformatorisch gebruik 
duidelijk in de kerkorde wordt 
omschreven. Het omvat een 
universitaire opleiding van 5 
jaar, een stage van zes maan-

den in een lokale gemeente 
inbegrepen, waarna de kandi-
daat als vicaris wordt geïnstal-
leerd en hij onder supervisie 
van de plaatselijke kerkenraad, 
een mentor en de commissie 
voor het predikambt in een 
gemeente werkzaam is. Het 
studieparcours duurt in het 
gunstigste geval zeven jaar, in 
de praktijk meestal langer.  
 
 
Een ingekort parcours 
De mens kan op zijn twintigste 
het even goed bij het rechte 
eind hebben als op zijn zes-
tigste, en daarom  bestaan ook 
regelingen voor ‘singuliere 
gaven’. Dat zijn kandidaten die 
zich op latere leeftijd voor het 
predikambt melden. Omdat 
ouder worden niets anders is 
dan zijn jeugd bijstellen in de 
loop der jaren, krijgen ze een 
lichter studiepakket (zonder 
talenstudie) en een zeer inten-
sieve begeleiding. Ze worden in 
principe ook pas na meerdere 
jaren tot het predikambt toege-
laten, dat wil zeggen op de 
predikantenrol van de VPKB 
ingeschreven (pas dàn is men 
in de VPKB gemachtigd zich 
ds. te noemen).  
 
 
Orde in de kerk 
Wanneer men het geheel zo 
overziet, is het duidelijk dat met 
het ambt van dienaar des 
Woords in de VPKB geen 
loopje wordt genomen. De 
Engelsman Burke merkte reeds 
op dat goede orde de grondslag 
is voor alle goede dingen, en 
dus is ook het ambt een zaak 
van ‘ordo’, wat letterlijk 
betekent ‘rangorde’. De 
inzegening (ordinatie) tot het 
predikambt gaat gepaard met 
handoplegging, terwijl het 
volgens de kerkorde voor de 
bevestiging van ouderlingen en 
diakenen volstaat om tijdens 
een dienst een aangepaste 
liturgie te volgen. De opleiding 
van een predikant valt in niets 
te vergelijken met deze van een 
ouderling of een diaken en ook 
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de rol van de nationale kerk 
hierbij is een andere. Ouder-
lingen en diakenen oefenen 
louter lokale, en slechts in 
afgeleide zin op synode en 
distrikt bovenlokale functies uit.  
Het ambt van predikant 
overschrijdt daarentegen het 
lokale vlak, want de ordinatie 
gebeurt in het kader van de 
nationale kerk. Men wordt één 
maal ingezegend als predikant 
van de Verenigde Protestantse 
Kerk in België, waarna men in 
meerdere gemeenten of bijzon-
dere ambten bevestigd kan 
worden.  
 
 
 

Welkom aan de kerkelijke 
werkers 
De laatste jaren heeft men zich 
in de VPKB de vraag gesteld, 
of er misschien nieuwe 
kerkelijke en ambtelijke 
structuren in het leven 
geroepen moeten worden?  Op 
de laatste synode werd beslist 
om op vakante predikants-
plaatsen kerkelijke werkers met 
bijzondere opdracht te benoe-
men. Dit, na akkoord van de 
synodale raad en van het 
betrokken districtsbestuur op 
geargumenteerd voorstel van 
de werkgroep predikambt. De 
achtergrond van dit besluit 
werd reeds in 1987 in een 
synodaal document geformu-
leerd : ‘De kerk mag zich niet 
afzonderen van de maatschap-
pij waarin zij leeft, van deze 
geseculariseerde samenleving 
die met de dag ingewikkelder 
wordt en die barst van 
ongecontroleerde creativiteit. 
Men hoeft zich dan ook niet te 
verbazen over het aantal 
kerken rondom ons dat op zoek 
is naar ingrijpende veranderin-
gen. De VPKB - al is zij een 
ultraminoriteitskerk – ontsnapt 
niet aan deze draaikolk.’ 

Nadrukkelijk werd in dit 
document de vraag gesteld hoe 
de VPKB een reformatorische 
kerk kan blijven, een kerk 
geïnspireerd door Schrift en 
reformatoren, maar met de 
toekomst en niet het verleden 
als fundamentele blikrichting. 
De ambten moeten worden 
afgestemd op de noden van de 
tijd en het ambt van kerkelijke 
medewerker is alvast (naast de 
officiële regeling van een aantal 
reeds bestaande situaties) een 
stap in die richting. 
 
 
Kerkelijke gewoontes  
Gewoonte heeft soms meer 
effect dan wet, en daarom leek 
het mij belangrijk om te wijzen 
op de nieuwe mogelijkheden 
die nu voor bepaalde mede-
werkers in de kerk worden 
geopend. Ik schreef reeds dat 
de ambtelijke definitie in de 
VPKB  tegelijk ook een belijde-
nis is. Dat gewoonten de 
vingerafdrukken zijn van het 
karakter, is in de VPKB echter 
evenzeer een werkelijkheid. De 
gewoonte om ‘ambt’, ‘funktie’, 
‘taak’ en ‘dienst’ door elkaar te 
halen lijkt (door onwetendheid, 
gebrek aan achtergrondinfor-
matie, aan bagage of 
slordigheid) wel onuitroeibaar. 
Het voorstel om kerkelijke 
werkers aan te trekken die op 
predikantsplaatsen worden 
ingeschreven, betekent niet dat 
naast de drie bestaande 
ambten een vierde ambt wordt 
toegevoegd, namelijk dat van 
‘bijzonder medewerker’. Binnen 
de VPKB blijft het kerkelijk 
ambt van dienaar des Woords 
of dominee dus gereserveerd 
voor hen die op de predi-
kantenrol zijn ingeschreven en 
volgens de geldende voor-
schriften werden geördineerd. 
Het verdient daarom aanbe-
veling dat de synodale raad er 
op zou aandringen dat de 
predikantstitel (afgekort: “ds”) 
naar binnen en naar buiten 
wordt gereserveerd voor de tot 
het ambt bevestigde bedie-
naars.  Ook zou men met het 

oog op de duidelijkheid niet tot 
het predikambt bevestigde 
personen best geen functies 
laten vervullen waarvoor dit een 
minimum eis is (zoals in de 
kerkorde voorgeschreven). Ik 
denk bijvoorbeeld aan het 
voorzitterschap van de syno-
dale raad en aan het aalmoe-
zenierschap op de synode-
vergadering.     
  
 
Positieve impulsen 
Ik constateer dat de synode 
met de invoering van de functie 
van kerkelijk werker een 
nieuwe weg is ingeslagen Er 
lijkt in de VPKB thans ruimte te 
zijn voor andere opdrachten, 
naast ouderling, diaken en 
predikant. Belangrijk blijft naar 
mijn mening echter het onder-
scheid tussen het éne 
geordineerde ambt (= dienst 
aan het Woord waarbij conse-
cratie hoort) en de andere 
taken, functies en ambten. 
Hierin is de essentie van het 
hervormd-reformatorisch 
zelfverstaan gelegen. Naast 
ouderlingen en diakenen kun-
nen kerkelijke werkers (waar-
van het concrete statuut nog 
moet worden uitgewerkt) 
voortaan in een kerkordelijk 
gereguleerd kader aan het 
kerkenwerk hun steentje bijdra-
gen. Zo worden een bewarend, 
de eenheid betuigend, symbo-
lisch gewijd ambt (mét 
duidelijke opleidingsvereisten)  
én andere taakgerichte kerke-
lijke ambten of functies bijeen-
gebracht. Echter zonder 
gelijkschakeling, want als men 
werkers in de wijngaard des 
Heren toch gelijk wil maken, 
kan men ze beter maar meteen 
onthoofden.  
 
 
Tot slot 
Dat bij het maken van wetten 
strengheid is vereist maar bij 
het toepassen genade, geldt 
ook voor de kerkelijke regel-
geving. Echter: wat helpen 
wetten en nieuwe afspraken als 
overheid en vorst slapen, 
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m.a.w. als er niet wordt op 
toegezien dat eenieder zich ook 
aan de afspraken houdt ? Wie 
de kerkelijke regels niet eerbie-
digt door zonder machtiging of 
bevoegdheid als kerkelijk 
werker, predikant, ouderling of 
diaken van de Verenigde 
Protestantse Kerk in België op 
te treden heeft geen wet meer 
nodig, want hij of zij is zichzelf 
tot wet. Ik bedoel met deze 
strenge woorden te waarschu-

wen tegen het gevaar van een 
ongenuanceerde en theolo-
gisch verwerpelijke gelijkscha-
keling van de ambten. Die 
doopt ons door nivellering naar 
onderen om van belijdende 
reformatorische kerk tot groep 
gelijkgezinden (wàren we dat 
maar!). Misverstanden over de 
status van kerkelijke mede-
werkers zullen zich in dat geval 
opstapelen en voor verwarring 
zorgen. In het slechtste geval 

loopt de VPKB zelfs het gevaar 
om het fundament van haar 
eigenheid als protestantse kerk 
tegenover de vele evangelische 
en neo-protestantse bewegin-
gen en groepen (een acade-
misch gevalideerde theolo-
gische opleiding) te onder-
graven. Dat is het laatste wat ik 
wil. En ik kan maar hopen dat ik 
hierin niet alleen sta. 
 

Dr. Guy LIAGRE
 
 

 
Ronde-tafel-gesprek 
 
Op 9 december 2002 werd door vice-premier Laurette ONCKELINX een ronde-tafel-gesprek 
georganiseerd rond persoonlijke ontplooiing, wederzijds respect en respect voor de 
rechtstaat.  
Vice-voorzitter van de synodale raad, Dr. Egbert ROOZE, nam namens de VPKB aan dit 
gesprek deel.  
Aan het einde van het gesprek werd onderstaande gemeenschappelijke verklaring afgelegd. 
 
In aanwezigheid van Hunne 
Koninklijke Hoogheden, Prins 
Filip en Prinses Mathilde, zijn 
we vandaag samengekomen 
met vertegenwoordigers van de 
federale regering, van de 
verschillende filosofische, reli-
gieuze en culturele gemeen-
schappen van het land, van de 
sociale partners, van mensen-
rechtenorganisaties en van het 
Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racisme-
bestrijding. 
België is een land, waarvan het 
multiculturele karakter een 
rijkdom is.  
 
Onze samenleving heeft de 
moeilijke weg gekozen van het 
gedeelde burgerschap. 
 
De doelstelling van dit model is 
dat elke vrouw en elke man, de 
enen met de anderen, kunnen 
samenleven in gelijkheid van 
rechten en plichten. 
 
Dit is een ambitieuze en veel-
eisende keuze, die het weder-
zijdse respect en het respect 
voor het verschil oplegt, maar 

ook het respect, van iedereen, 
voor het Staatsgezag en voor 
de gemeenschappelijke waar-
den waarop onze democratie 
gebaseerd is.  
 
Om het model dat we verde-
digen, te ontwikkelen, hebben 
we kracht en nederigheid 
nodig. De kracht van de 
duizenden mannen en vrouwen 
die zich elke dag, in de 
publieke of de privésector of in 
het verenigingsleven, mobilise-
ren in de strijd tegen discrimi-
naties, ongeacht de oorzaak, 
direct of indirect individueel of 
collectief. Ze verdienen erken-
ning en een doeltreffender 
ondersteuning. 
 
Maar daarnaast is ook nederig-
heid gepast. Er zal altijd werk 
aan de winkel zijn. Zo blijven de 
gelijke toegang tot arbeid, tot 
huisvesting, tot het gerecht of 
tot het onderwijs nog steeds 
een utopie voor te veel 
medeburgers, die het slacht-
offer zijn van hun verschillen… 
Soms wordt ook de publieke 
overheid - en dat is onaan-

vaardbaar - in de marge 
aangetast door krachten, die 
het democratisch ideaal ver-
werpen. Ook daaraan moeten 
we verhelpen. Net als aan het 
misprijzen van sommigen die 
rechtmatige eisen stellen zon-
der tegemoet te komen aan 
hun verplichtingen als burger. 
 
We moeten deze situatie erken-
nen en samen nieuwe voorstel-
len uitwerken die de bestaande 
kaders zullen kunnen verster-
ken. 
 
Elke burger is verantwoordelijk 
voor de samenleving waarin hij 
leeft. Wij roepen alle mannen 
en vrouwen op, zich in te zetten 
om beter samen te leven. 
 
Zo zal duidelijk worden dat de 
mannen en vrouwen behorend 
tot verschillende gemeenschap-
pen, die een harmonische 
samenleving wensen heel wat 
meer gemeenschappelijk heb-
ben, meer dan met diegenen 
die, binnen hun eigen 
gemeenschap, de onverdraag-
zaamheid verkondigen.  
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De ondertekenende partijen verbinden zich vanaf nu tot het nemen van de volgende concrete acties :  
 
1. plaatselijke coördinaties - minstens één in elke grote stad van het land - zullen worden ingericht 

door het Centrum voor Gelijke Kansen. Vertegenwoordigers van de overheid, de verenigingen 
en de betrokken gemeenschappen zullen hierop uitgenodigd worden. Deze coördinatie moet, 
via dialoog, toelaten om het beleid te versterken en om concrete acties voor te stellen met als 
doel het wederzijds respect en het respect voor het Rechtsstraat. 

 
2. Een  Dag Samen Leven  zal bij het begin van het jaar 2003 georganiseerd worden door de Vice-

Eerste Minister en Minister van Gelijke Kansen, met de medewerking van het Centrum voor 
Gelijke Kansen. Tijdens deze dag zullen de verenigingen die actief zijn op het vlak van het 
“beter samenleven” samen worden gebracht, zodat ze hun ervaringen kunnen uitwisselen, 
samen kunnen nadenken over de manier waarop ze hun acties kunnen versterken en uitbreiden 
en een prioriteitenagenda kunnen opstellen.  

 
3. Er wordt een platform  Samen Leven  geïnstalleerd. Dit wordt ondersteund door het Centrum 

voor Gelijke Kansen en heeft als opdracht een inventaris op te maken van het geheel van het 
specifieke “samen leven”-beleid en er de doeltreffendheid van te evalueren. Hierop worden alle 
vertegenwoordigers van de betrokken sectoren uitgenodigd (werkgelegenheid, huisvesting, 
opleiding, gezondheid…). Aan het Overlegcomité van de federale regering en van de 
gefedereerde entiteiten zal gevraagd worden om de Gewesten en de Gemeenschappen te 
verzoeken, deel te nemen. Hun bevoegdheid op dit vlak is immers essentieel. Het platform zal in 
april 2003 een eerste verslag voorleggen. 

 
4. De sociale partners zullen uitgenodigd worden om te debatteren over de problematiek van het 

samen leven en meer in het bijzonder om snel voorstellen te doen inzake de toegang tot arbeid 
zonder discriminatie. 

 
5. Er zal een coördinatie gebeuren van het resultaat van de volgende werkzaamheden :  

� de  Dag Samen Leven met de verenigingen 
� de voorstellen van de sociale partners 
� de conclusies van het “platform Samen Leven”. 

Hierna zullen nieuwe initiatieven worden voorgesteld. 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
 
 
 
Interdisciplinaire studiedagen UFPG 
Deze dagen gaan door op dinsdag 1 en woensdag 2 april 2003 
in het Bezinningscentrum van de ‘Broeders van de Christelijke 
Scholen’, Groot Bijgaarden bij Brussel (te bereiken per trein via 
station Dilbeek, per bus met de Lijn of per auto via afrit 11 op 
de Ring rond Brussel). 
 
Medewerkers aan deze studiedagen zijn : dr. A.M. Reijnen, dr. 
J. de Lange, dr. G. Liagre, dr. W. W. Willems, dr. J. Wiersma, 
dr. K. Smelik en dr. P. Tomson. 
 
 

Als thema’s komen aan bod :  
� Ritueel, religie en het ware geloof. 
� Rituelen van overgang  en  afscheid in het pastoraat. 
� Bijbelse overgangsrituelen in  de godsdienst-geschiedenis en hun doorwerking in de 

kunstgeschiedenis. 
� Avondmaals- en eucharistierituelen tijdens de Reformatie en de Contra-reformatie. 
� Rituelen in nationaal-socialistisch Duitsland. Noodzaak van protestants anti-ritualisme. 
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� Kuitert en de twee bokken. Omtrent het ritueel op Grote Verzoendag (Leviticus 16). 
� 'Niets is onrein in zichzelf' (Rom 14:14). Paulus over de ceremoniële wet. 

  
Voor informatie wende men zich tot dr. A.M. Reijnen, 
Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Bollandistenstraat 40, 1040-Brussel 
en / of  
64, avenue Emile Duray, Bte 12, 1000 Brussel. Tel/Fax: 00 32 2 657 1850. 
 
De studiedagen zijn bestemd voor de studenten van de UFPG maar belangstellenden (predikanten, 
godsdienstleraren e.d.) zijn, zoals gebruikelijk,  van harte welkom. 
 
  
Cursus ethiek 
Herhaalde mededeling. In deze rubriek werd al aangekondigd dat dr. J.Wiersma een cursus inleiding 
in de (christelijke) ethiek geeft voor een breed publiek. Deze cursus wordt gegeven op 5 
zaterdagochtenden, en wel op 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari 2003. De lessen duren van 10u15 tot 
circa 12u00 en zijn bedoeld voor belangstellenden alswel voor hen die overwegen een eerste stap te 
zetten in de richting van een volledige studie theologie aan de UFPG.  
 
Onderwerpen zijn de tien geboden / de tien Woorden; de bergrede; het geweten; deugd en / of 
gerechtigheid; ‘Europa’ ; verantwoordelijkheid en vrijheid. Tal van ethische cruces komen aan bod, 
zoals gezindheidsethiek versus verantwoordelijkheidsethiek, de verhouding zijn – moeten, het normen 
en waardendebat. Wiersma belicht tevens een aantal paragrafen uit zijn jongste boek, Odyssee van 
de vrijheid. Men gelieve zich op te geven bij het bureau van de Faculteit of bij de lesgever zelf  
(tel. 02 – 527.47.23). 
  
 
Bibliotheek 
De bibliotheek van de UFPG onderging een opmerkelijke opfrisbeurt; de verlichting werd vernieuwd en 
is een lust voor het oog. De bibliothecaresse is terug van weg geweest. Met andere woorden : 
mevrouw Eliane Grce is weer terug. Zij was in de jaren ’90 van de vorige eeuw reeds werkzaam op de 
Faculteit, vertrok naar het buitenland maar keerde terug op het oude nest. De dienstverlening van de 
UFPG is opnieuw bij haar in goede en deskundige handen.   
  
 
Site van de Faculteit  
Informatie over de UFPG is te vinden op internet: http://protestafac.ac.be 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Oriëntatiecursus voor nieuwsgierige buitenkerkelijken 
 
Op zoek naar het geheim  is 
een nieuwe cursus van 
Kerkinactie voor mensen die 
belangstelling hebben voor het 
christelijke geloof.  
 
Groepen binnen of buiten de 
kerkelijke gemeente kunnen 
met de cursus zelfstandig aan 
de slag; voor cursusleiders is 
een didactische handleiding 
beschikbaar. De oriëntatiecur-

sus  Op zoek naar het geheim  
geeft objectieve informatie over 
het christelijke geloof. Soms 
vanuit een cultuurhistorische 
invalshoek, soms meer vanuit 
het geloof zelf. Maar dan wel 
het geloof in de brede zin van 
het woord : een rijke 
levensovertuiging met veel 
facetten en verschillende 
interpretatiemogelijkheden.  
 

De kern van dat geloof is een 
geheim, dat zichzelf niet 
zomaar prijsgeeft. Wie het wil 
vatten, zal aan de “buitenkant” 
moeten beginnen : bij datgene 
wat kerk en christendom aan 
beelden laten zien. Dat is op 
zichzelf al interessant genoeg. 
Stapsgewijs kan de zoektocht 
de zoeker dichter naar de kern 
toebrengen.  

 
De cursus en de bijbehorende handleiding zijn uitgegeven door het missionair werk van Kerkinactie. 
Bestel de cursus “Op zoek naar het geheim” (€ 2,50) en/of de handleiding (€ 1,00) bij de afdeling 
Brochureverkoop (tel. 0031/30/880.17.24) 
E-mail : brochureverkoop@sowkerken.nl 
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Werkmap over gebed 
 
'Wegen van gebed', zo heet de 
werkmap die de Samen op 
Weg-kerken en het Evangelisch 
Werkverband begin januari 
2003 samen uitgeven. De map, 
die in allerlei soorten groepen 
gebruikt kan worden, wil 
mensen ondersteunen bij het 
bidden thuis, tijdens de 
eredienst, in het pastoraat, met 
jongeren, enzovoorts.  
 
Eenvoudig gezegd is bidden 
'praten met God'. Dat gebeurt 
op allerlei manieren, plaatsen, 

momenten en in allerlei 
situaties. Er leven heel wat 
vragen over bidden. Wat is 
bidden precies ? Helpt bidden ? 
En hoe kun je bidden ? De 
werkmap 'Wegen van gebed' 
wil hierbij een steun in de rug 
bieden. De map is bedoeld voor 
mensen die groepen en 
bijeenkomsten begeleiden. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 
gespreksgroepen, liturgiewerk-
groepen, gebedskringen, groot-
huisbezoek en bezoekwerk. De 
map bevat daartoe negentien 

modules die ingaan op verschil-
lende onderwerpen die met 
bidden te maken hebben : 
persoonlijk gebed, bidden in de 
eredienst, bidden met kinderen 
en jongeren, enz. Elke module 
biedt stof voor bezinning, 
mogelijkheden voor verwerking, 
ideeën voor thuis en litera-
tuursuggesties voor wie verder 
lezen wil. De map is losbladig, 
zodat er uit gekopieerd kan 
worden.  

 
De werkmap is te bestellen voor 15,- euro bij :  
Brochureverkoop LDC, tel. 031/30/880 18 80; e-mail: brochureverkoop@sowkerken.nl  
Evangelisch Werkverband, tel. 0031/343) 51 05 71; e-mail: kantoor@ewv.nl 
 
___________________________________________________________________ 
 
Nieuwe editie van de computerversie Liedboek van Kerken 
 
De nieuwste editie van de 
computerversie van het Lied-
boek voor de Kerken is nu 
verkrijgbaar; een cd voor zowel 
Windows- als Mac-gebruikers.  
 
In het Liedboek kan gericht 
gezocht worden op psalm- of 
gezangnummer, een eerste 
regel, en één of meer tref-
woorden. Ook kan gezocht 
worden op liederen van bepaal-

de auteurs en/of componisten, 
liederen geassocieerd met 
bepaalde Bijbelteksten of bij-
zondere dagen. In het venster 
verschijnt een complete tekst 
met daarnaast een heldere 
afbeelding van de éénstem-
mige muzieknotatie met de 
tekst van het eerste vers. Vanaf 
dit scherm is de tekst, geheel of 
gedeeltelijk, via knippen of 
kopiëren en plakken, eenvoudig 

over te brengen naar een 
tekstbestand. De muzieknota-
tie, met of zonder tekst, is als 
tif-bestand ook wat afmeting 
betreft makkelijk aan te passen 
en af te drukken. Ook is het 
mogelijk om een andere tekst 
onder de notenbalken te zetten. 
Tenslotte is er de mogelijkheid 
de muziek te beluisteren en 
informatie te krijgen over de 
auteurs en de componisten.  

 
Het Liedboek op cd kost Euro 52,50.  
Te bestellen via de boekhandel of via http://www.boekencentrum.nl 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Humor 
 
Tijdens een gesprek over religieuze vragen wijst een deelnemer het 
bestaan van al het bovennatuurlijke radicaal af.  
“U gelooft dus in niets ?” vraagt hem een geestelijke.  
“Ik geloof alleen datgene, dat ik met mijn verstand kan begrijpen.” 
De geestelijke haalt zijn schouders op en zegt : “Nou ja, dat komt 
uiteindelijk op hetzelfde neer.” 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Personalia 
 

 
 

Overlijden 
 

We vernamen het overlijden van Anne-Mieke Verstegen (44 jaar), de echtgenote van ds. Louis 
FREUND. De dienst van Woord en Gebed, voorgegaan door ds. Jolanda Allewijn,  vond plaats op 
zaterdag 18 januari 2003 om 11.00u. in de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27 te Mechelen. 
 
De begrafenis aansluitend vond plaats op de begraafplaats bij de dorpskerk te Hengstdijk (Zeeuws-
Vlaanderen).  
 
Gedenken we dit gezin, met wie wij meeleven, in onze voorbede. 
 
 
 
 

Jaarboekje 2003 
 

 
Op het moment dat u deze INFO ontvangt, is men druk bezig met het klaarmaken van het jaarboekje  : 
heel netjes ingebonden op B5-formaat.  
 
Zoals verleden jaar vindt u in dit jaarboekje ook een overzicht van de plaatselijke gemeenten van onze 
partnerkerken en geaffilieerde kerken en achteraan een lijst vindt met de e-mail-adressen van de 
personen die opgenomen zijn in het jaarboekje.  
 
U kunt dit boekje op één manier bestellen nl. door 5,00 € over te schrijven op het rekeningnummer van 
de Kerk 068-0715800-64, Marsveldstraat 5 – 1050 Brussel met vermelding : “Jaarboekje 2003”. 
Daarna wordt het jaarboekje u automatisch toegezonden, waarschijnlijk einde januari 2003.  
 
 
� Nieuw e-mail-adres André Vandevyvere : andre.vandevyvere@pandora.be 

 
 
 
 

Colofon 
 

Verantwoordelijke uitgever  Redactieteam 
 
ds. Daniël Vanescote  Ds. Bert Beukenhorst 
  Mevr. Bea Smetryns-Baetens 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om bepaalde artikels niet te publiceren en is 
niet verantwoordelijk voor de opvatting van de schrijvers van de artikels. 
Organisaties en bladen die niet tot de VPKB behoren en artikels uit het maandblad 
INFO wensen over te nemen, dienen dit schriftelijk aan te vragen.  
 
 
Sluitingsdatum volgende INFO-nummer : 
 

vrijdag 10 februari 2003 voor het maartnummer. 


